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Gần mười năm qua, tôi ít 
được gặp Thầy, bởi Thầy 
đã đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ 

công tác quản lý ở trường Đại học 
Kinh tế TP.HCM. Tuy nhiên, Thầy 
nghỉ hưu nhưng đâu đã thôi nghiệp 
truyền bá kiến thức của mình, bởi 
nó đã đi vào “máu thịt” của mình là 
nhà giáo. Rời trường công Thầy lại 
làm hiệu trưởng Trường Đại học 
Kinh tế - Tài chính, ngôi trường 
mới ra đời cách đây 3 năm nhưng 
vị thế của ngôi trường đã đứng 
vững trong hệ thống đào tạo đại 
học. Nhớ lại, mười năm qua có 
thể nói “sóng gió” đối với ngành 
giáo dục đào tạo; nhất là “lạm 
phát” đối với các trường đại 
học, mở ra quá nhiều, “thương 
mại hóa” trong giáo dục đào 
tạo, không cân đối giữa cơ sở 
vật chất, đội ngũ giảng viên và 
sinh viên. Song điều ấy lại hoàn 
toàn khác ở trường Đại học Kinh 
tế - Tài chính,   nơi Thầy làm hiệu 
trưởng. 

Trong các dịp gặp gỡ, 
trao đổi với các giảng viên 
đang giảng dạy ở trường 
Đại học Kinh tế - Tài 
chính, họ đều cho rằng để 
vào giảng dạy ở trường ĐH 
ngoài công lập như trường 
Đại học Kinh tế - Tài chính 
là “rất khó”, không chỉ là thu nhập 
cao mà là chất lượng giảng dạy của 
nhà trường. Ở đây công tác quản 
lý đảm bảo chất lượng giảng dạy 
rất nghiêm ngặt, không chỉ về nội 
dung khoa học, phương pháp sư 
phạm, sử dụng công nghệ tiên tiến 
để giảng dạy mà phải thích ứng với 
mội trường sư phạm, tạo sự say mê 
trong học tập, nghiên cứu khoa học 
của sinh viên với yêu cầu cao nhất 
là chất lượng của sinh viên được 
đào tạo khi ra trường công tác tốt. 
Nêu ra điều này không nhằm mục 
đích gì khác trong điều kiện hiện 
nay, xã hội đang đề cập nhiều đến 

đổi mới chất lượng đào tạo bậc đại 
học; thì nơi Thầy GS. TS. Nguyễn 
Thanh Tuyền làm hiệu trưởng 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính 
đó là một minh chứng.  

 Năng lực và tâm huyết, ngọn 
lửa đam mê trong nghề nghiệp 

của mình là cách gọi thân thương 
cho GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền 
không phải ở những ngày hôm nay 
mà là ngay những năm 80 của thế 
kỷ XX. Tôi vinh hạnh được sống 
và công tác với Thầy hơn 30 năm 
qua, ngày ấy Thầy còn trẻ, song 
với nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm 
của tuổi trẻ, Thầy là Bí thư Đoàn 
trường Đại học Tài chính - Kế toán 
trong những năm 70 của thế kỷ 
XX, Trưởng khoa Tài chính nhà 
nước, Hiệu trưởng Trường Đại học 
Tài chính - Kế toán; Hiệu trưởng 
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Tây 

Đô và Hiệu trưởng Trường Đại học 
Kinh tế - Tài chính TP.HCM hôm 
nay. 

Thầy Tuyền là một con người 
chân chất sinh ra trên đất Nam bộ, 
có người vợ rất đỗi thương chồng, 
sinh ra và lớn lên bên dòng sông 
Hương, Núi Ngự, với giọng Huế 
nhỏ nhẹ “pha lẫn trầm tư”. Tình 
cảm, cuộc sống và gia đình, đúng 
như Thầy nói: “Huế là tình yêu 
của tôi”. Thêm nữa, Thầy lại có 
một thời gian dài được sống và 
học tập trên đất Bắc. Với những 
đặc điểm như vậy, Thầy đã 
chọn được cho mình những gì 
tinh túy nhất của ba miền Bắc, 
Trung, Nam để tạo lập sự thích 
ứng, xử lý trong công việc hàng 
ngày. Điều cốt lõi quan trọng ấy 

đã tạo cho Thầy một nhân cách 
sống, tác phong thích ứng trong 

suốt chặng đường công tác của 
mình trong mọi lúc, mọi nơi luôn 
được Thầy và trò kính nể. Nhà văn 
Đình Kính trong tác phẩm: Chân 

dung các nhà giáo ưu 
tú Việt Nam đã viết về 
Thầy như sau: “ Người 
Thầy tâm huyết, người 
quản lý công tâm”. Đặc 
tính ấy được chứng 
minh ở Trường Đại học 
Kinh tế - Tài chính nơi 

Thầy đang làm hiệu trưởng. Và 
Thầy cũng thường nói: Đức độ và 
sự công tâm cũng là một năng lực 
đích thực.

Nhớ lại, Thầy sinh ra trong một 
gia đình nhà giáo tại một vùng quê 
thuộc tỉnh Trà Vinh. Một vùng 
quê địa linh nhân kiệt, giàu truyền 
thống cách mạng; vùng đất màu 
mỡ do phù sa của con sông Cửu 
Long bồi đắp tạo ra một tương lai 
tràn đầy sức sống. Gia đình, xã hội, 
sông nước quê hương, đã tạo cho 
Thầy một con người có cốt cách 
riêng. Hơn mười tuổi Thầy theo 
gia đình tập kết ra miền Bắc, sau 
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một thời gian học tập tại trường 
học sinh miền Nam, Thầy là sinh 
viên khóa 1 của trường Đại học Tài 
chính - Kế toán. Năm 1971, Thầy 
được đi nghiên cứu sinh tại Liên 
Xô. Sau khi về nước với tấm bằng 
Phó Tiến sĩ, cũng đồng thời là ngày 
miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
Thầy mong muốn trở về miền Nam 
đóng góp phần nhỏ bé của mình 
để xây dựng quê hương. Nguyện 
vọng của Thầy đã trở thành sự thật 
là một trong những người đã góp 
những viên gạch đầu tiên xây dựng 
Trường Đại học Tài chính - Kế toán 
TP.HCM mà sau này Thầy là hiệu 
trưởng; hiệu trưởng đầu tiên của 
trường Đại học Kinh tế TP.HCM 
sau khi hợp nhất giữa hai trường 
và Khoa Kinh tế của Đại học Tổng 
hợp Tp.HCM (1996).Nay Thầy là 
hiệu trưởng Trưởng Trường Đại 
học Kinh tế -Tài chính TP.HCM.

Là một nhà giáo tâm huyết với 
nghề, Thầy đã bỏ ra nhiều công 
sức cùng với tập thể Ban giám 
hiệu phát huy nội lực để ổn định 
và phát triển nhà trường trong từng 
giai đoạn công tác từng trường mà 
Thầy đảm nhiệm công tác. Năng 
lực khoa học và năng lực lãnh đạo 
đã bộc lộ ở Thầy rất sớm, hai ưu 
thế này quyện chặt lấy nhau, cộng 
với sự rèn luyện nghiêm túc nơi 
chính bản thân Thầy. Chính nhờ lẽ 
đó, mà dù bất cứ công tác ở lĩnh 
vực nào Thầy đều hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ của mình.

Điều đáng quý là lòng yêu nghề 
của Thầy không chỉ dành riêng 
cho mình mà còn truyền cho đồng 
nghiệp cho những lớp đàn em. Khi 
tôi và một số người khác được nhà 
trường giao phụ trách các phòng 
ban, Thầy nhắc nhở các Khoa và 
và nói với chúng tôi như một người 
anh thân tình cởi mở, các em phải 
vừa làm, vừa học và phải giảng 
dạy “không để lụt nghề”. Có lẽ 

cũng chính nhờ vậy, công tác quản 
lý không làm mất đi niềm vui của 
Thầy, Thầy vẫn chăm lo miệt mài 
trong nghiên cứu khoa học, giảng 
dạy các chuyên đề kinh tế cho các 
lớp cao học, nghiên cứu sinh, lớp 
bồi dưỡng 1.000 giám đốc cho 
TP.HCM (Chương trình kết hợp 
giữa Sở Khoa học Công nghệ-
Môi trường và trường Đại học 
Kinh tế TP.HCM lúc bấy giờ). Là 
người đồng nghiệp, Thầy chỉ bảo 
cho chúng tôi rất ân cần, thân thiết 
như một người anh trong gia đình, 
nhưng đồng thời Thầy cũng hết sức 
nghiêm túc đối với những thiếu sót 
rất nhỏ của các đồng nghiệp. 

Dấu ấn đọng lại sâu sắc ở Thầy, 
đó là đức độ của nhà giáo. Thầy 
hướng dẫn 30 nghiên cứu sinh và 
đã bảo vệ thành công luận án phó 
tiến sĩ và tiến sĩ, rất nhiều học trò 
của Thầy là thạc sĩ, tiến sĩ đang làm 
công tác giảng dạy tại trường, nhiều 
người đang giữ những trọng trách ở 
các Bộ, Ngành, Trung ương và các 
địa phương. Thầy là chủ tịch nhiều 
hội đồng khoa học, hội đồng bảo 
vệ luận án… những sinh viên, học 
viên, nghiên cứu sinh được Thầy 
hướng dẫn không chỉ tin tưởng mà 
tự hào bởi có được người Thầy mẫu 
mực trong khoa học, trong phương 
pháp luận mà còn ân cần chỉ bảo 
đến nơi đến chốn. Thầy đã trực 
tiếp chủ nhiệm nhiều đề tài cấp Bộ, 
cấp nhà nước trong đó 2 đề tài cấp 
nhà nước về kinh tế tư nhân trong 
kinh tế thị trường có ý nghĩa rất 
lớn cho các nhà hoạch định chính 
sách, cho đường lối phát triển kinh 
tế ở Việt Nam với mô hình kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nhiều đề tài như vậy, giữ 
nhiều trọng trách cao trong các 
hội đồng nhưng đức độ của Thầy 
là tính khoa học, khiêm tốn, không 
bảo thủ và rất chân tình. Trong 
cuộc đời Thầy giáo, Thầy cũng để 

lại hàng chục công trình có giá trị.
Hơn mười năm làm hiệu trưởng 

trường đại học, 40 năm gắn bó với 
nghiệp làm Thầy, GS.TS Nguyễn 
Thanh Tuyền được sinh viên rất 
quý trọng, đồng nghiệp yêu mến. 
Điều ấy có được trước hết là nhờ 
“cái tâm” nhà giáo của Thầy và 
bằng những gì mà thấy đã đóng 
góp cho công tác quản lý và đào 
tạo ở các trường ĐH mà Thầy đã 
từng sống và công tác.

Viết về Thầy, tôi giật mình 
vì quên chưa giới thiệu tấm Huy 
chương “Vì thế hệ trẻ” mà Thầy đã 
được trao tăng. Trưởng thành từ vai 
trò từ vai trò cán bộ đoàn, là bí thư 
đoàn trường đại học, và nhiều năm 
liền lúc còn trẻ Thầy là đảng ủy viên 
phụ trách công tác thanh niên, sự kết 
hợp nhuần nhuyễn, nhiệt huyết của 
người thanh niên với sự năng động 
sáng tạo đã giành cho Thầy phần 
thưởng Huy chương “Vì sự nghiệp 
giáo dục” 1995, được phong hàm 
Phó Giáo sư 1992, Giáo sư 1996, 
Nhà giáo ưu tú 1994. Đặc biệt năm 
1996, Thầy vinh dự được Chủ tịch 
Nước tặng thưởng Huân chương 
lao động hạng Ba, Huân chương 
Lao động hạng Hai năm 2001, Nhà 
giáo Nhân dân. 

Những danh hiệu cao quý ấy 
chỉ là sự ghi nhận một phần nào 
những cống hiến thầm lặng của 
Thầy trong hơn 40 năm qua. Điều 
có ý nghĩa lớn hơn không thể so 
sánh được mà Thầy đã giành cho 
đồng nghiệp và bao thế hệ sinh 
viên là bài học về nhân cách, về ý 
thức trách nhiệm, ý thức lao động 
hết mình, sự chân thành cởi mở say 
mê với con đường khoa học. Năng 
lực tâm huyết, ngọn lửa đam mê về 
nghề nghiệp của Thầy có lẽ khó mà 
viết hết được.l                    


