
 

 

 

 

Hội thảo khoa học “Giữ gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt trên các phương tiện thông 

tin đại chúng” 

Ngày 5/11/2016, tại Hà Nội, Đài 
Tiếng nói Việt Nam đã phối hợp với Hội 
Nhà báo Việt Nam, Hội Ngôn ngữ học 
Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Giữ 
gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các 
phương tiện thông tin đại chúng” với mục 
đích khẳng định, đề cao vai trò, vị thế của 
tiếng Việt trên các phương tiện thông tin 
đại chúng; đồng thời góp phần định hướng 
cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân 
tộc Việt qua ngôn ngữ. Tham dự Hội thảo 
có đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên 
cứu về ngôn ngữ và báo chí, các nhà giáo, 
nhà văn, nhà báo và đông đảo công chúng 
báo chí trên cả nước.  

Hội thảo nhận định, tiếng Việt là thứ 
của cải vô cùng quý báu của dân tộc, thể 
hiện vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam. Các 
phương tiện thông tin đại chúng nói 
chung, phát thanh - truyền hình nói riêng 
có vai trò quan trọng trong việc phổ biến 
và làm giàu thêm sự trong sáng của tiếng 
Việt bởi mỗi phát ngôn, mỗi câu viết từ 
các nhà báo đều có hiệu ứng rộng rãi đến 
công chúng. Hơn nữa, tiếng Việt là ngôn 
ngữ quốc gia, vì vậy giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt không chỉ là nguyện vọng, 
khuyến nghị mà nó cần phải đi vào cuộc 
sống và được luật hóa. 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung 
thảo luận về các vấn đề như: ngôn ngữ và 
ngôn ngữ truyền thông đại chúng; những 
đóng góp của báo chí, truyền thông về 
ngôn ngữ; tăng cường công tác chỉ đạo, 
quản lý đối với việc sử dụng tiếng Việt, 
coi trọng việc giữ gìn sự trong sáng của 
tiếng Việt trên các phương tiện thông tin 
đại chúng;…  

Các đại biểu khẳng định: Báo chí 
nước ta có công đầu trong việc hoàn chỉnh, 
nâng cao, lan tỏa tiếng Việt. Sự phát triển 
mạnh mẽ của các loại hình báo chí đã làm 
cho ngôn ngữ tiếng Việt trở nên sinh động 
hơn, mang hơi thở của nhịp sống đương 
đại. Số lượng từ vựng bổ sung qua giao 
tiếp thường ngày đã được báo chí cập nhật 
và phản ánh kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh 
những đóng góp quan trọng của báo chí về 
mặt ngôn ngữ, các đại biểu cũng chỉ rõ 
những bất cập, lệch lạc, yếu kém của việc 
dùng tiếng Việt trên các phương tiện 
thông tin đại chúng hiện nay. Đó là việc 
dùng từ ngữ, câu văn tùy tiện, cẩu thả; 
cách đặt tiêu đề, rút “tít” thiếu cân nhắc, 
sai thực tế, thậm chí giật gân câu khách; 
thiếu sự đổi mới trong thể hiện văn phong 
báo chí; sử dụng tiếng nước ngoài thiếu 
chọn lọc, thiếu nhất quán, tâm lý chuộng 
ngoại, sính chữ còn khá phổ biến. Các đại 
biểu cho rằng, chính những sai sót, lệch 
chuẩn về ngôn ngữ, về sử dụng tiếng Việt 
trên báo chí - truyền thông sẽ tác động 
tiêu cực, nhanh chóng, rộng khắp đến 
đông đảo công chúng, nhất là giới trẻ, 
nhiều khi trở thành hiệu ứng lan truyền. 

Kết thúc Hội thảo, các giải pháp quan 
trọng được nêu ra nhằm nâng cao hiệu quả 
sử dụng tiếng Việt trên báo chí. Hội thảo 
nhấn mạnh đến việc nâng cao hơn nữa vai 
trò của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam 
trong việc góp phần gìn giữ sự trong sáng 
và bản sắc tiếng Việt trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng; cần có sự phối 
hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội Nhà báo 
Việt Nam với Hội Ngôn ngữ học Việt 
Nam; giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo 
về ngôn ngữ và báo chí với các cơ quan 
báo chí hàng đầu, có sức ảnh hưởng lớn 
về tiếng Việt trong công chúng. 
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Hội thảo khoa học “100 năm ngày sinh 

nhà trí thức cách mạng - Giáo sư, viện sĩ 
Phạm Huy Thông” 

Ngày 22/11/2016, tại Hà Nội, Viện 
Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tổ chức hội 
thảo khoa học 100 năm ngày sinh nhà trí 
thức cách mạng - Giáo sư, viện sĩ Phạm 
Huy Thông. Tham dự Hội thảo có đông 
đảo các nhà khoa học đến từ các cơ quan 
nghiên cứu, trường đại học và đại diện gia 
đình GS.VS. Phạm Huy Thông. 

16 báo cáo tham luận và các ý kiến 
trao đổi, thảo luận tại Hội thảo đã làm rõ 
tiểu sử và những dấu mốc quan trọng trong 
quá trình học tập, nghiên cứu và hoạt động 
cách mạng của nhà trí thức Phạm Huy 
Thông. Những chia sẻ, đánh giá của các 
nhà khoa học, các đại biểu tham dự về 
những đóng góp của GS.VS. Phạm Huy 
Thông được xem xét trên nhiều lĩnh vực 
(lịch sử, phong trào Thơ mới,...), ở nhiều 
phương diện (nhà thơ, nhà sử học,...), đặc 
biệt là từ giai đoạn ông được điều động về 
Ủy ban KHXH Việt Nam (nay là Viện Hàn 
lâm KHXH Việt Nam), chuẩn bị cho việc 
thành lập Viện Khảo cổ học. 

GS.VS. Phạm Huy Thông sinh ngày 
22/11/1916 tại Hà Nội, quê ở Ân Thi, 
Hưng Yên. Năm 16 tuổi, ông đã nổi tiếng 
là một trong những cây bút tiên phong của 
phong trào Thơ mới. Năm 17 tuổi đã xuất 
bản nhiều bài thơ nổi tiếng như “Tiếng 
địch Sông Ô”, “Anh Nga”,... Năm 21 tuổi, 
ông đỗ cử nhân luật, năm 22 tuổi ông sang 
Pháp tiếp tục theo học chương trình đào 
tạo trên đại học các ngành sử, địa, luật, 
kinh tế, chính trị. Năm 26 tuổi, ông lần 
lượt đỗ tiến sĩ luật, thạc sĩ sử-địa tại Pháp. 
Năm 31 tuổi, ông được phong giáo sư giữ 
chức Ủy viên Hội đồng Giáo dục tối cao 
của Pháp. Năm 1946, ông đã tham gia 
trong phái đoàn của Chính phủ Việt Nam 
tại Hội nghị Fontainebleau do Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, ông 
cũng từng làm Thư ký riêng và phiên dịch 
cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Năm 1967, GS. Phạm Huy Thông 
được giao nhiệm vụ thành lập Viện Khảo 
cổ học. Bắt đầu từ đây, cuộc đời và sự 
nghiệp của ông gắn liền với ngành khảo 
cổ học Việt Nam, tên tuổi GS. Phạm Huy 
Thông đã gắn liền và sống cùng những sự 
kiện có ý nghĩa nhất của ngành khảo cổ 
học nước nhà. GS. Phạm Huy Thông là 
Viện trưởng đầu tiên và lâu nhất của Viện 
Khảo cổ học. Suốt 20 năm với tư cách là 
Viện trưởng Viện Khảo cổ học, ông đã để 
lại cho những thế hệ đi sau khối di sản hết 
sức có giá trị. Dưới sự lãnh đạo của 
GS.VS. Phạm Huy Thông, Viện Khảo cổ 
học đã triển khai nhiều chương trình 
nghiên cứu lớn, trong đó phải kể 
đến: Mười thế kỷ đầu Công nguyên, Văn 
minh Đại Việt, Trống đồng Đông Sơn... 
Bên cạnh đó, ông cũng chính là người đã 
kiên trì và duy trì việc tổ chức Hội nghị 
Thông báo những phát hiện mới về khảo 
cổ học hàng năm. GS.VS. Phạm Huy 
Thông cũng là người chủ trương xuất bản 
các công bố này trong các tập sách Những 
phát hiện mới về Khảo cổ học. 

GS.VS. Phạm Huy Thông được Đảng 
và Nhà nước tín nhiệm giao nhiều cương 
vị lãnh đạo khác nhau: Tổng thư ký phong 
trào Hòa bình miền Nam; Hiệu trưởng 
đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội và là Quyền Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo 
dục; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam; Phó Chủ 
tịch Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của 
Việt Nam và Ủy viên Ban Bảo vệ Hòa 
bình thế giới… Ngoài thời gian 20 năm 
làm Viện trưởng Viện Khảo cổ học, ông 
còn từng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban KHXH Việt Nam. Ông cũng là người 
sáng lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. 
Với những đóng góp lớn lao cho nền khoa 
học nước nhà, GS.VS. Phạm Huy Thông 
đã được Nhà nước trao tặng nhiều huân 
chương và các phần thưởng cao quý khác. 
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