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1. Đặt vấn đề
Hồ Chí Minh – Một nhà cách mạng, nhà tư tưởng 

vĩ đại của Việt Nam (VN). Quá trình hoạt động cách 
mạng của Người đã giúp đất nước ta bước vào một 
kỷ nguyên mới: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Tư 
tưởng của Người không chỉ có giá trị trong thời điểm 
đương đại mà cho cả mai sau. Tư tưởng cốt lõi của 
Hồ Chí Minh và cũng là mục tiêu xuyên suốt của 
cách mạng VN là độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội (CNXH). Cùng với đó là một hệ thống 
những tư tưởng của Người về các lĩnh vực cụ thể 
khác đã trở thành một tài sản quý báu của dân tộc. Tư 
tưởng của Bác về gia đình là một trong số đó, có ý 
nghĩa rất lớn đối với việc xây dựng gia đình và cũng 
là góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội, xây dựng 
đất nước VN xã hội chủ nghĩa.

Từ những tư tưởng của Bác về gia đình, Đảng ta 
đã vận dụng vào việc xây dựng gia đình hiện nay. 
Một số văn kiện tiêu biểu của Đảng Cộng sản VN về 
vấn đề xây dựng gia đình VN như: ngày 21/2/2005, 
Ban Bí thư Trung ương ra Chỉ thị số 49-CT/TW 
“Về xây dựng gia đình trong  thời kỳ công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước”. Gần đây nhất, Đại hội 
XIII (2021) của Đảng chỉ rõ cần phải khắc phục bệnh 
thành tích, bệnh hình thức trong xây dựng gia đình 
VN. Đồng thời, tập trung “phát triển hệ giá trị gia 
đình VN trong thời kỳ mới”; “thực hiện các chuẩn 
mực văn hóa gia đình VN ấm no, hạnh phúc, tiến bộ 
và văn minh”. Thực hiện chủ trương của Đảng, ngày 
30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định số 2238/QĐ-TTg “Phê duyệt Chiến lược phát 
triển gia đình VN đến năm 2030”. 
2. Nội dung nghiên cứu

Hồ Chí Minh sinh ra, lớn lên trong một gia đình 
nhà Nho yêu nước, kế thừa  những truyền thống gia 
đình và rộng hơn là những truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc; tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại 
của phương Đông và phương Tây; đặc biệt là Chủ 
nghĩa Mác - Lênin với những nội dung về gia đình 
đã trở thành những cơ sở lý luận hình thành nên tư 
tưởng Hồ Chí Minh về gia đình. Bên cạnh đó, sự hình 
thành tư tưởng Hồ Chí Minh cũng xuất phát từ thực 
tiễn thời đại, thời cuộc khi nước ta nói riêng và các 
nước thuộc địa nói chung lâm vào cảnh nước mất, 
nhà tan bởi bị thực dân, đế quốc xâm lược, giày xéo. 
Cơ sở thực tiễn còn xuất phát từ chính gia đình Hồ 
Chí Minh với hình ảnh người cha yêu nước thương 
dân, người mẹ giàu đức hi sinh, hai anh chị cũng 
là những người vì nghĩa lớn hoạt động trong những 
phong trào yêu nước của dân tộc. Chính những điều 
đó là hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về gia đình, 
vừa có yếu tố truyền thống nhưng cũng vừa có những 
yếu tố hiện đại, vừa có những cái riêng nhưng cũng 
chứa đựng cái chung.
2.1. Tư tưởng của Bác về gia đình

Khi bàn đến gia đình, Bác đã từng chỉ rõ: Gia đình 
có nghĩa cũ và nghĩa mới, nghĩa hẹp và nghĩa rộng. 
“Gia” là nhà. “Đình”  là sân. Theo nghĩa cũ  thì gia 
đình chỉ giới hạn hẹp hòi trong một cái nhà, cái sân. 
Nghĩa là chỉ lo cho cha mẹ, vợ con trong nhà mình 
ấm no yên ổn, ngoài ra ai nghèo khổ mặc ai. Như thế 
là ích kỷ, không tốt. Theo nghĩa mới thì gia đình rộng 
rãi hơn, tốt đẹp hơn. Thí dụ, những người cùng lao 
động trong một nhà máy, trong một cơ quan, trong 
một hợp tác xã... đều phải đoàn kết và thương yêu 
nhau như anh em trong một gia đình. Rộng ra nữa 
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là đồng bào cả nước đều là anh em trong một đại gia 
đình... Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong 
một nước phải thương nhau cùng. Rộng hơn nữa, 
chúng ta có đại gia đình XHCN:   Lọ là thân thích 
ruột rà, Công nông thế giới đều là anh em”. Bác 
cũng từng nói “Mỗi người chúng ta có hai gia đình: 
Gia đình riêng, nhỏ, và đại gia đình là Tổ quốc”. 

Trong những ngày hoạt động ở chiến khu Việt 
Bắc, Bác cũng từng nói: Chúng ta, ai cũng đều muốn 
có một gia đình ấm cúng. Người cách mạng là người 
giàu tình cảm, mà chính vì giàu tình cảm thì mới đi 
làm cách mạng, càng làm cách mạng lại càng quý 
trọng cuộc sống gia đình, chẳng qua vì chưa có điều 
kiện thuận lợi nên chưa thực hiện được, đành phải 
chịu đựng mà thôi. 

Như vậy, Hồ Chí Minh quan niệm gia đình không 
chỉ với nghĩa hẹp là gia đình riêng với những người 
thân là máu mủ, ruột rà mà còn theo nghĩa rộng là 
Quê hương, Tổ quốc, thậm chí rộng hơn nữa là những 
người anh em trong phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. Trong hoàn cảnh lịch sử bị thực dân, đế 
quốc xâm lược, đàn áp, Người ưu tiên những nhiệm 
vụ chung lên hàng đầu nên Bác dặn dò: “Gia đình to 
(là cả nước) và gia đình nhỏ: cái nào nặng, cái nào 
nhẹ? Người cách mạng chọn gia đình to. Vì người 
cách mạng biết nếu gia đình to bị áp bức, bóc lột thì 
gia đình nhỏ sẽ suy sụp, không phát triển được. Vì 
vậy, không thể bo bo giữ gia đình nhỏ mà không nghĩ 
đến gia đình to. Đấy là cách hiểu xa thấy rộng. Phải 
hy sinh cái nhỏ cho cái lớn. Phải hy sinh cái riêng 
cho cái chung. Chữ tình, chữ hiếu, cũng phải hiểu 
một cách rộng và hiểu như thế mới là đúng”. Tuy 
vậy, không có nghĩa là Người không coi trọng gia 
đình nhỏ, nhớ những ngày ở chiến khu Việt Bắc, Bác 
đã từng nói với các đồng chí xung quanh: Chúng ta, 
ai cũng đều muốn có một gia đình ấm cúng. Người 
cách mạng là người giàu tình cảm, mà chính vì giàu 
tình cảm thì mới đi làm cách mạng, càng làm cách 
mạng lại càng quý trọng cuộc sống gia đình, chẳng 
qua vì chưa có điều kiện thuận lợi nên chưa thực hiện 
được, đành phải chịu đựng mà thôi.

Với tư tuỏng của Hồ Chí Minh về gia đình, chúng 
ta nhận thấy rằng: khi bàn đến gia đình ngoài việc 
Người luôn quan tâm đến tình thương yêu, quý trọng 
và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình với 
nhau thì việc chúng ta cần quan tâm đến gia đình 
lớn hơn chính là đất nước, là dân tộc Việt Nam là vô 
cùng quan trọng. Mỗi chúng ta ngoài việc sống cho 
mình, cho gia đình thì cần phải biết nghĩ và sống cho 

quê hương, cho Tổ quốc VN. Mỗi gia đình là một tế 
bào của xã hội và tế bào muốn phát triển rất cần một 
xã hội tốt đẹp, phồn vinh. Xây dựng đời sống ấm no 
cho mỗi gia đình là điều kiện cơ bản để xã hội phát 
triển tốt  đẹp, phồn vinh.
2.2. Tư tưởng của Bác về xây dựng đời sống gia 
đình

Khi quan niệm về đời sống mới ở mỗi gia đình, 
Bác nói: “Trong một nhà: Phải trên thuận, dưới hoà, 
bỏ thói mẹ chồng hành hạ nàng dâu, dì ghẻ ghét bỏ 
con chồng; ăn tiêu có kế hoạch, cưới hỏi, giỗ tết nên 
tiết kiệm, ăn ở sạch sẽ, thân mật và sẵn lòng giúp đỡ 
xóm giềng, gia đình hăng hái tham gia việc nước, 
ai ai cũng phải biết chữ”. Từ đó, Bác đã kết luận: 
“Trong một nhà như thế thì nhất định phát đạt”. 

Giáo dục trong gia đình, theo Người là mỗi người 
nhắc nhở, dạy bảo nhau, các cụ phụ lão thi đua, đốc 
thúc con cháu tham gia mọi công việc, các cháu nhi 
đồng thi đua học hành và giúp đỡ người lớn, “vợ 
chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo, 
cha mẹ không biết thì con bảo”. Bác nhắc nhở trong 
gia đình các bậc cha mẹ phải gương mẫu trước con 
em, trẻ em hay bắt chước cho nên các thầy giáo, cha 
mẹ đều phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm. Điều 
đó thể hiện quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng 
đời sống gia đình vừa truyền thống, vừa tiến bộ, hiện 
đại.

Bên cạnh đó, Bác quan tâm vấn đề giáo dục gia 
đình theo nghĩa rộng hơn, cụ thể Bác nói: “Đã là đại 
gia đình, thì sự săn sóc, dạy dỗ cũng không chỉ nhằm 
làm cho con cháu mình khỏe và ngoan, mà phải cố 
gắng giúp đỡ cho tất cả các cháu đều ngoan và khỏe”. 
Bác coi trọng việc giáo dục thế hệ trẻ, nhất là trách 
nhiệm của các bậc làm cha mẹ trong gia đình. Bác 
cho rằng: cha mẹ phải là tấm gương cho con cái để 
con cái học hỏi và noi theo. Bác rất yêu quý trẻ em 
“Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, biết ngủ, biết 
học hành là ngoan”.

Học tập ở Người về xây dựng gia đình hạnh phúc 
đó chính là mỗi cá nhân trong cùng 1 gia đình phải 
luôn biết yêu thương, đùm bọc và đặc biệt là phải có 
trách nhiệm cùng nhau. Cha mẹ có trách nhiệm nuôi 
nấng, giáo dục con cái, con cái có trách nhiệm biết 
ơn, phụng dưỡng cha mẹ mình, anh chị em có trách 
nhiệm chắm sóc, bảo ban nhau,.. “Già yêu trẻ, trẻ 
kính già” là những lời dạy vô cùng sâu sắc, mang 
đậm tính đạo đức trong đối nhân xử thế. Vì thế, để 
mỗi người trong gia đình thấy rõ vai trò, trách nhiệm 
của mình thì việc tuyên truyền, giáo dục đóng vai 
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trò hết sức quan trọng. Phải làm sao để mỗi cá nhân 
được trang bị đầy đủ sự hiểu biết về gia đình, quyền 
và trách nhiệm liên quan đến gia đình và xây dựng 
gia đình,.. Các kiến thức này có thể được lồng ghép 
vào chương trình giáo dục theo từng cấp học hoặc 
theo từng độ tuổi trong các hoạt động khác nhau của 
đời sống thực tiễn.
2.3. Tư tưởng Bác về mối quan hệ giữa gia đình 
và xã hội

Hồ Chí Minh từng nói: “Quan tâm đến gia đình 
là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, 
gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình 
càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính 
vì vậy, muốn xây dựng CNXH là phải chú ý hạt nhân 
cho tốt”.

Thực tiễn cách mạng lúc bấy giờ cũng được Bác 
chỉ ra “Cuộc đấu tranh giành thống nhất đất nước 
hiện nay của đồng bào miền Nam và miền Bắc cũng 
là để cho gia đình chúng ta sum họp”. Bởi vì thế nên 
Bác mong muốn “Mọi gia đình đều đoàn kết cộng lại 
thành xã hội đại đoàn kết. Đại đoàn kết là sức mạnh 
vô địch của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng 
thắng lợi CNXH ở miền Bắc và trong sự nghiệp đấu 
tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà”

Mỗi gia đình là hạt nhân, là tế bào của xã hội. Vì 
thế không tách rời gia đình với những vấn đề xã hội, 
đặc biệt là công tác phối hợp các lực lượng giáo dục: 
Gia đình – Nhà trường và xã hội được Người đặc 
biệt quan tâm. Trong thư ngày 31/10/1955, Bác viết: 
“Tôi cũng mong các gia đình liên lạc chặt chẽ với 
nhà trường, giúp đỡ nhà trường giáo dục và khuyến 
khích các em chăm chỉ học tập, sinh hoạt lành mạnh 
và hăng hái giúp ích nhân dân”. Bác “mong cha mẹ 
học trò hết sức giúp đỡ nhà trường trong việc giáo 
dục con em chúng ta cho có kết quả tốt đẹp”.

Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, đất nước 
muốn vững mạnh phải có những gia đình vững mạnh, 
đất nước muốn giàu có phải có những gia đình giàu 
có, đất nước muốn hạnh phúc phải có những gia đình 
hạnh phúc, … Xây dựng đất nước trước hết phải xây 
dựng mỗi gia đình, đảm bảo sự phát triển bền vững, 
phồn vinh. Để xây dựng con người mới, nền văn hóa 
mới “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” thì việc giữ 
gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong 
gia đình là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Ở mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta có thể có 
nhiều cách thức để kết hợp cá nhân, gia đình và xã 
hội nhằm tạo nên nguồn lực vững mạnh cho đất 
nước đúng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

“Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Xã hội 
tốt thì gia đình càng tốt; gia đình càng tốt thì xã hội 
mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì 
vậy muốn xây dựng CNXH thì phải chú ý hạt nhân 
cho tốt”.
3. Kết luận

Với Bác, gia đình của mỗi người có ý nghĩa hết 
sức quan trọng cho sự phát triển của mỗi ca nhân và 
cho toàn xã hội. Với Bác, một xã hội phát triển khi có 
những gia đình phát triển, một xã hội hạnh phúc khi 
có những gia đình hạnh phúc. Gia đình là tế bào của 
xã hội, … Xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ 
của mỗi cá nhân đồng thời là trách nhiệm của toàn xã 
hội. Đất nước chỉ thực sự phát triển khi ở đó không 
còn những gia đình “thiếu ăn, thiếu mặc, …”. Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chính Minh không phải là những gì quá to tát mà 
học và làm theo những điều đơn giản nhưng hết thức 
theiets thực trong cuộc sống.

Ngày nay, đất nước đã phát triển hơn, đời sống 
của mỗi gia đình đều đã được nâng cao hơn nhưng 
những lời căn dặn của Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu của chúng ta về gia đình và xây dựng hạnh 
phúc gia mãi mãi là những bài học đáng giá cho mỗi 
nhà, mỗi người. Nâng cao ý thức trách nhiệm và đảm 
bảo quyền lợi cho mỗi thành viên trong gia đình, xây 
dựng dời sống mỗi gia đình ấm no, hạnh phúc là điều 
kiện tiên quyết để xây dựng một xã hội công bằng, 
dân chủ và văn minh.
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