	TNU JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
	226(01), ID 3528



	TNU Journal of Science and Technology
	229(11): 230 - 238



	THE PARTY COMMITTEE OF PIONEERS LEADS THE REVOLUTIONARY MOVEMENT OF TAN AN PROVINCE IN THE PERIOD 1943 TO 1945

	

	Nguyen Minh Dao[footnoteRef:1]* [1: *Email: minhdao26100811@gmail.com	] 


	Saigon University

	

	ARTICLE INFO
	ABSTRACT

	Received: 
	24/4/2024
	In October 1943, the Party Committee of the Pioneers was born to lead the revolutionary movement in Cochinchina. Thereto, the provinces of Cochinchina, including Tan An Province received the direct leadership from the Party Committee of Cochinchina. Through collecting and researching historical documents, the author has used historical and logical methods to reconstruct the birth of the Party Committee of the Pioneers and clarify the process that Tan An province contacted with the Party Committee and received strategic guidance from the Party Committee of the Pioneers for the province's revolutionary movement in the new context. The research results contribute to a comprehensive understanding of the role of the Party Committee of Pioneers and at the same time, contribute to affirming that this is a decisive factor in the victory of the revolutionary movement of Tan An province in the period 1943 to 1945.

	Revised: 
	25/7/2024
	

	Published: 
	25/7/2024
	

	KEYWORDS
	

	Party Committee of the Pioneers
Tan An 
Revolutionary movement 
August Revolution 
Cochinchina Party Committee
	




	XỨ ỦY TIỀN PHONG LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TỈNH TÂN AN TRONG GIAI ĐOẠN 1943 - 1945

	

	Nguyễn Minh Đảo

	Đại học Sài Gòn

	

	THÔNG TIN BÀI BÁO
	TÓM TẮT

	Ngày nhận bài: 
	24/4/2024
	Tháng 10-1943, Xứ ủy Tiền Phong ra đời để lãnh đạo phong trào cách mạng ở Nam Kỳ. Từ đây, các tỉnh Nam Kỳ, trong đó có tỉnh Tân An nhận được sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam Kỳ. Thông qua việc sưu tầm, khảo cứu các tài liệu lịch sử, tác giả đã sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp logic để phục dựng lại sự ra đời của Xứ ủy Tiền Phong và làm rõ quá trình tỉnh Tân An liên lạc với Xứ ủy, nhận được những chỉ đạo có tính chiến lược của Xứ ủy Tiền Phong đối với phong trào cách mạng của tỉnh trong bối cảnh mới. Kết quả nghiên cứu góp phần nhận thức toàn diện về vai trò của Xứ ủy Tiền Phong, đồng thời góp phần khẳng định đây là nhân tố có tính chất quyết định thắng lợi của phong trào cách mạng tỉnh Tân An giai đoạn 1943 - 1945.

	Ngày hoàn thiện: 
	25/7/2024
	

	Ngày đăng: 
	25/7/2024
	

	TỪ KHÓA
	

	Xứ ủy Tiền Phong 
Tân An 
Phong trào cách mạng 
Cách mạng tháng Tám 
Xứ ủy Nam Kỳ
	








[bookmark: _GoBack]
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10213
1. Giới thiệu
[bookmark: _Hlk158218020][bookmark: _Hlk169078098]Theo đảng viên Dương Quang Đông[footnoteRef:2], “ngày 13, 14 và 15 tháng 10 năm 1943 họp chính thức thành lập Xứ ủy tại Chợ Gạo, sáng ngày 15 bầu Xứ ủy lâm thời Nam Kỳ, 11 đồng chí đắc cử” [1, tr. 63], “đồng chí Nguyễn Văn Hoằng (Tân An) được bầu vào Xứ ủy” [2, tr. 83], “ra báo Tiền Phong làm cơ quan ngôn luận nên gọi là Xứ ủy Tiền Phong” [3, tr. 124]. Sau Hội nghị, “Xứ ủy phân công các ủy viên về địa phương để phát triển tổ chức và phát triển đảng viên” [4, tr. 52].  [2:  người tổ chức và điều hành cuộc họp thành lập Xứ uỷ Tiền phong.] 

Kể từ đó, Xứ ủy Tiền Phong đã “vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để lãnh đạo nhân dân Nam Bộ giành thắng lợi” [5, tr. 373] trong cuộc tổng khởi nghĩa năm 1945 “dù mất liên lạc với Trung ương, hệ thống đảng ở Nam Kỳ không có sự thống nhất về tổ chức” [6, tr. 190]. Để đạt được kết quả trên, Xứ ủy Tiền Phong “đã vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, chủ động” [7, tr. 88-89], “tìm đúng phương sách phát triển lực lượng và hành động kịp thời” [8, tr. 25], “xây dựng một đạo quân chính trị hùng hậu” [9, tr. 85], “góp phần vào thành công của cuộc cách mạng tháng Tám ở Nam Bộ năm 1945” [10, tr. 533]. 
Có thể thấy, từ khi ra đời Xứ ủy Tiền Phong đã tích cực “xây dựng lại cơ sở và hệ thống đảng bộ cho vững vàng, nhanh chóng” [11, tr. 444], “đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính trị với sự ra đời của Thanh niên Tiền Phong ở Nam Kỳ” [12, tr. 242]. Như vậy, “Xứ ủy Tiền Phong đã kịp thời xây dựng lực lượng chính trị quần chúng rộng rãi, to lớn, sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền” [13, tr. 43]. Khi thời cơ đến, Xứ ủy Tiền Phong quyết định “giao Tân An làm khởi nghĩa thí điểm và cuộc khởi nghĩa diễn ra nhanh chóng giành thắng lợi, không đổ máu là nhờ sự lãnh đạo của Xứ ủy Tiền Phong” [14, tr. 88].
Có thể thấy rằng, các công trình nghiên cứu đã nêu được sự ra đời, hoạt động của Xứ ủy Tiền Phong ở Nam Bộ trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 194,5 từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá về Xứ ủy Tiền Phong. Tuy có đề cập đến tỉnh Tân An, nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào làm rõ vai trò của Xứ ủy Tiền Phong đối với phong trào cách mạng tỉnh Tân An trong giai đoạn 1943 - 1945. Kế thừa kết quả nghiên cứu từ những công trình trước đó, bài viết nghiên cứu nhằm phục dựng lại sự ra đời Xứ ủy Tiền Phong, làm rõ hoạt động giữa tỉnh Tân An với Xứ ủy và nêu bật vai trò Xứ ủy Tiền Phong qua những chỉ đạo có tính chiến lược đối với phong trào cách mạng tỉnh Tân An trong giai đoạn 1943 - 1945.
2. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả vận dụng các phương pháp lịch sử và logic để phục dựng lại sự ra đời Xứ ủy Tiền Phong và làm rõ hoạt động giữa tỉnh Tân An với Xứ ủy. Kết quả nghiên cứu góp phần nêu bật những chỉ đạo có tính chiến lược của Xứ ủy Tiền Phong đối với phong trào cách mạng tỉnh Tân An trong giai đoạn 1943 - 1945.
3. Kết quả và bàn luận
3.1. Sự hình thành Xứ ủy Tiền Phong 
Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, thực dân Pháp và tay sai tiến hành đàn áp dã man lực lượng khởi nghĩa, hệ thống tổ chức Đảng các cấp ở Nam Kỳ bị đánh phá ác liệt, hầu hết bị tan vỡ. Tuy cuộc nổi dậy bị đàn áp rất nặng nề đã khiến cho lực lượng cách mạng chịu nhiều tổn thất từ Xứ ủy đến cơ sở đảng các cấp “nhưng mọi người vẫn tin là không bao giờ nó có thể tái diễn một lần nữa” [15, tr. 55], chính niềm tin này đã thôi thúc những người cộng sản còn lại tiếp tục hoạt động, trọng tâm là khôi phục lực lượng, phát triển phong trào cách mạng.
Ngày 28-12-1940, các đảng viên còn lại ở Nam Kỳ đã tiến hành họp “để rút kinh nghiệm khởi nghĩa, chia nhau nắm lại cơ sở, gây dựng lực lượng, chuẩn bị khởi nghĩa lần 2 với ý đồ tập trung vào Sài Gòn và một số tỉnh xung quanh” [4, tr. 44].
Ngày 20 và 21-01-1941, các đảng viên đã họp tại làng Đa Phước (thuộc quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn) để “bầu ra Xứ ủy mới gồm 13 đồng chí, do đồng chí Phan Văn Khỏe (tức Giỏi) làm Bí thư Xứ ủy, bàn về việc gom các đồng chí bị lộ về U Minh (Tây Nam Kỳ) để xây dựng căn cứ, sản xuất vũ khí, chuẩn bị cho khởi nghĩa” [4, tr. 45]. Sau cuộc họp, các đại biểu trở về địa phương triển khai nhiệm vụ, đến tháng 8 -1941 thì mật thám phát hiện hoạt động của Xứ ủy nên tổ chức đánh phá. 
Cuối năm 1941, Trung ương đã cử Nguyễn Hữu Xuyến vào Nam Kỳ mang theo chương trình và điều lệ của Mặt trận Việt Minh, ý kiến chỉ đạo của Trung ương. Vào Sài Gòn, Nguyễn Hữu Xuyến bắt liên lạc với các cơ sở cách mạng ở đây và “truyền đạt chỉ thị của Trung ương là phải tập hợp các đồng chí còn lại chuẩn bị lập Xứ ủy lâm thời và chủ trương gây dựng lại cơ sở Đảng ở các địa phương cũng như trong hàng ngũ binh lính địch” [16, tr. 92]. Sau khi nhận được tài liệu, “các đồng chí ở Nam Kỳ đã nghiên cứu tài liệu của Trung ương và quyết định triển khai thực hiện ở một số địa phương như Gia Định, Thủ Dầu Một, Tân An, Mỹ Tho, Hậu Giang” [4, tr. 43].
Ngoài ra, các đảng viên Ngô Thị Huệ, Bùi Văn Dự,… từ miền Tây lên Sài Gòn hoạt động, đã bắt liên lạc được với Nguyễn Hữu Xuyến và cùng với một số đảng viên ở Sài Gòn quyết định thành lập Liên Tỉnh ủy miền Đông để lãnh đạo phong trào cách mạng nhưng đến tháng 9-1942 bị thực dân Pháp phát hiện và đánh phá.
[bookmark: _Hlk168916626]Sang năm 1943, Trung ương lần lượt cử Lê Hữu Kiều, Nguyễn Hữu Ngoạn vào nắm tình hình và giúp đỡ phong trào cách mạng ở Nam Kỳ. Vào Nam Kỳ, sau khi liên lạc được với một số đảng viên, đến tháng 10 năm 1943, Lê Hữu Kiều, Nguyễn Hữu Ngoạn, Bùi Văn Dự, Trần Văn Trà, Lê Minh Định, Hoàng Dư Khương,… lập ra Ban cán sự miền Đông và ra báo Giải phóng làm cơ quan ngôn luận. Việc thành lập Ban cán sự miền Đông thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Trung ương và các đảng viên miền Đông trong việc khôi phục phong trào cách mạng, là một bước tiến quan trọng trong việc tái lập Xứ ủy Nam Kỳ[footnoteRef:3]. Đến tháng 11-1943, Ban cán sự miền Đông bị Pháp và tay sai đàn áp, bắt nhiều cán bộ chủ chốt, chỉ còn Lê Hữu Kiều, Hoàng Dư Khương thoát được về Gia Định lánh nạn, báo Giải phóng ngưng phát hành. [3: do sau khởi nghĩa Nam Kỳ (11-1940), nhiều cán bộ Xứ ủy bị Pháp bắt và giết, Xứ ủy tan rã, nên cần khôi phục lại để lãnh đạo phong trào cách mạng.] 

Như vậy, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa năm 1940, các đảng viên còn lại của Nam Kỳ đã không ngại gian khó ra sức khôi phục cơ sở Đảng, tái lập Xứ ủy nhưng đều bị thực dân Pháp và tay sai đánh phá tan vỡ nhiều lần, phong trào cách mạng ở Nam Kỳ khó khăn chồng chất khó khăn. 
[bookmark: _Hlk164751939]Chính vì vậy, giai đoạn 1941 - 1942, hầu như cơ sở Đảng các cấp, đảng viên đều bị thực dân Pháp và tay sai càn quét, gây tổn thất nhiều cho phong trào cách mạng ở Nam Kỳ. Do những nghi ngại về sự hiện diện của mật thám và tay sai do Pháp cài vào, đảng viên thường tỏ ra e dè trong việc liên lạc với tổ chức hoặc đảng viên khác để hoạt động. 
Tin cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại và bị đàn áp, nhiều cán bộ Trung ương và cấp Xứ bị Pháp bắt, Xứ ủy Nam Kỳ tan rã. Lúc này, các đảng viên trong Căng Tà Lài[footnoteRef:4] chủ trương vượt ngục về xây dựng, phục hồi tổ chức Đảng tiến tới chuẩn bị đón thời cơ khởi nghĩa. [4: còn có tên gọi khác là “nhà tù Tà Lài” hay “trại lao động đặc biệt” nằm ở vùng rừng miền Đông, được thực dân Pháp xây dựng vào tháng 9-1939 để giam cầm cộng sản và những người yêu nước. Nay thuộc xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.] 

Ngày 27-3-1941, các đảng viên Trần Văn Giàu, Châu Văn Giác, Tô Ký, Dương Quang Đông,… trong Căng Tà Lài tổ chức vượt ngục trở về hoạt động. Sau khi vượt ngục, các đảng viên này đã tìm mọi cách liên lạc với các đồng chí cũ để khôi phục lại cơ sở cách mạng. Tuy nhiên, với chính sách chia rẽ nội bộ trong việc lan truyền thông tin nhiều đảng viên trong tù đã hợp tác, làm chỉ điểm cho thực dân Pháp đã làm cho các chiến sĩ bên ngoài nghi vấn đảng viên mới ra tù là rất lớn. Chính vì vậy, các đảng viên vừa vượt ngục về chưa liên lạc được với chiến sĩ còn lại đang hoạt động đơn tuyến và nghĩ là các cơ sở Đảng bị tan rã hết nên đứng ra lập Xứ ủy để củng cố lại cơ sở Đảng các cấp và khôi phục phong trào cách mạng.
[bookmark: _Hlk168917684]Do đó, các đảng viên nhóm tù vượt Căng Tà Lài đã “tiến hành gây dựng cơ sở và móc nối hoạt động ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Cần Thơ” [4, tr. 51]. Ngày 13, 14 và 15 tháng 10 năm 1943, tại nhà ông Hương trưởng Hoài[footnoteRef:5] (quận Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho) có “11 đảng viên dự họp gồm Dương Quang Đông, Nguyễn Oanh, Châu Văn Giác, Nguyễn Văn Trân và một số đồng chí đại diện cho Tỉnh ủy lâm thời, Ban cán sự Đảng các tỉnh Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Vĩnh Long” [4, tr. 52] tổ chức cuộc họp để bàn một số nội dung liên quan đến cách mạng Nam Kỳ. [5: Hương trưởng là thành phần của ban Hội tề, phụ trách việc giáo dục trong làng, gọi Hương trưởng Hoài vì ông tên Trần Văn Hoài và từng là Hương trưởng.] 

Theo đó, cuộc họp do đảng viên Dương Quang Đông chủ trì đã thống nhất lập Xứ ủy Nam Kỳ, ra báo Tiền Phong làm cơ quan ngôn luận nên gọi là Xứ ủy Tiền Phong và nhất trí bầu Dương Quang Đông làm Bí thư Xứ ủy. Tuy nhiên, Dương Quang Đông cho rằng mình chưa đủ năng lực đảm đương trọng trách Bí thư nên đề cử giao lại cho Trần Văn Giàu (lúc họp Trần Văn Giàu vắng họp) là người ưu tú, đủ trình độ và năng lực xứng đáng cho vị trí Bí thư Xứ ủy. 
Tuy nhiên, do Trần Văn Giàu vắng mặt nên Dương Quang Đông nhận thay và sẽ bàn giao lại khi tìm được Trần Văn Giàu, ý kiến này được các đồng chí dự họp nhất trí thông qua. Như vậy, sau 2 năm kể từ ngày các đảng viên cộng sản vượt ngục Tà Lài trở về đã ra sức hoạt động khôi phục, củng cố cơ sở Đảng các cấp tiến tới thành lập Xứ ủy Tiền Phong vào tháng 10-1943 và Xứ ủy Tiền Phong ra đời từ đó. 
Sau cuộc họp, Xứ ủy phân công các đồng chí dự họp về địa phương tiếp tục hoạt động, nhanh chóng khôi phục lại các cơ sở Đảng, phát triển đảng viên ở các chi bộ, tiến đến kiện toàn cơ quan lãnh đạo Đảng các cấp, chuẩn bị mọi mặt để tiến hành khởi nghĩa khi thời cơ đến. Cuối năm 1944, đảng viên Trần Văn Giàu về vùng Phú Lạc (Chợ Lớn) bắt liên hệ với các cơ sở ở Sài Gòn - Chợ Lớn xuống gặp Dương Quang Đông và chính thức nhận nhiệm vụ Bí thư Xứ ủy Tiền Phong vào tháng 4-1945. 
[bookmark: _Toc163223743]3.2. Tỉnh Tân An liên lạc với Xứ ủy 
Cuộc khởi nghĩa năm 1940 ở tỉnh Tân An thất bại, ngay sau đó thực dân Pháp và tay sai đã thẳng tay đàn áp phong trào mà trọng tâm là các tổ chức cộng sản, đảng viên, những người có cảm tình với cách mạng. Cùng với đó, tổ chức đảng ở các cấp đã bị đánh phá ác liệt, các đảng viên bị bắt giam và giết hại không thương tiếc. 
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Tân An chủ trương phải rút vào hoạt động bí mật để tránh sự truy sát của thực dân Pháp và tay sai. Lúc này, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trung Tam[footnoteRef:6] và đảng viên Lê Minh Xuân[footnoteRef:7] đều bị bắt tại nhà thuốc Minh Xuân Đường[footnoteRef:8] nhưng vì không có đủ chứng cứ nên thực dân Pháp phải thả ra. Đến tháng 9 năm 1942, Trần Trung Tam bị thực dân Pháp bắt và giam tại nhà tù Côn Đảo, còn đảng viên Lê Minh Xuân vẫn hoạt động bí mật ở nhà thuốc Minh Xuân Đường với danh nghĩa thầy thuốc. [6:  Bí thư Tỉnh ủy Tân An (1938 - 1940), Trưởng ban chỉ đạo khởi nghĩa tỉnh Tân An năm 1940.]  [7:  Tỉnh ủy viên tỉnh Tân An năm 1940.]  [8:  trụ sở bí mật Tỉnh ủy Tân An (1939 - 1945).] 

Cùng với Tỉnh ủy, Quận ủy Thủ Thừa và các chi bộ trong tỉnh luôn là đối tượng để thực dân Pháp và tay sai càn quét, giết hại ở Tân An. Điều đó đã gây nhiều tổn thất cho phong trào cách mạng của tỉnh từ mất cán bộ đến tổ chức đảng và cả quần chúng nhân dân, phong trào đấu tranh tạm lắng xuống trong thời gian đầy gian khó này.
Có thể thấy, cuộc khởi nghĩa năm 1940 thất bại, hệ thống cơ sở đảng các cấp bị đánh phá nghiêm trọng, cán bộ chủ chốt của tỉnh, quận rơi vào vòng lao lý, nhẹ thì tù đày nặng thì bị xử bắn, gây tổn thất hết sức nặng nề cho phong trào cách mạng trong tỉnh. Số đảng viên còn lại nằm im hoặc đi nơi khác để tránh sự truy lùng gắt gao của Pháp và tay sai. 
Dưới sự đàn áp của chính quyền thực dân và mật thám, những đảng viên cộng sản ở Tân An vừa ẩn náu, vừa móc nối liên lạc với các đảng viên còn lại. Điều đó minh chứng rằng không gì có thể làm những người cộng sản ngừng đấu tranh dù trong lúc gian khó, nguy nan nhất trong quá trình hoạt động cách mạng. Chính tinh thần, niềm tin đó đã giữ được ngọn lửa cách mạng, tiếp thêm nghị lực cho những người cộng sản có đủ sức để chống chọi với sự bạo tàn của thực dân Pháp.
[bookmark: _Hlk162949133]Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Hoằng[footnoteRef:9] tạm lánh ở Sài Gòn và trong thời gian này thông qua các đảng viên Bảy Trân, Sáu Thuần, Chín Báu ở Phú Lạc đã liên lạc được với Trần Văn Giàu. [9:  Tỉnh ủy viên tỉnh Tân An năm 1940.] 

Đầu năm 1943, Nguyễn Văn Hoằng trở về tỉnh lỵ ra sức hoạt động, liên lạc với các đảng viên còn lại để khôi phục phong trào cách mạng ở Tân An, mà đầu tiên là tỉnh lỵ. 
Trong cuộc họp, từ ngày 13 đến 15-10-1943 tại nhà ông Hương trưởng Hoài ở làng Tân Thuận Bình, quận Chợ Gạo (tỉnh Mỹ Tho) có “11 đảng viên dự họp, trong đó có Dương Quang Đông, Nguyễn Oanh, Châu Văn Giác, Nguyễn Văn Trân và một số đảng viên đại diện cho Tỉnh ủy lâm thời, Ban cán sự Đảng các tỉnh Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Vĩnh Long” [12, tr. 222]. Trong đó, đảng viên Nguyễn Văn Hoằng đại diện tỉnh Tân An tham dự cuộc họp, được phân công là Xứ ủy viên cùng với Dương Khuy và vài người khác chịu trách nhiệm xây dựng và khôi phục lại cơ sở Đảng ở các tỉnh miền Trung Nam Kỳ[footnoteRef:10].  [10:  gồm các tỉnh Mỹ Tho, Gò Công, Tân An, Bến Tre,…] 

Như vậy, sự kiện trên đánh dấu tỉnh Tân An liên lạc với Xứ ủy sau thời gian dài bị gián đoạn, từ đây phong trào cách mạng tỉnh Tân An đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và xuyên suốt của Xứ ủy Tiền Phong. Cũng từ thời điểm này, Xứ ủy Tiền Phong có nhiều sự chỉ đạo, quan tâm đến phong trào cách mạng tỉnh Tân An, trọng tâm là về khôi phục và chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
3.3. Xứ ủy Tiền Phong lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh Tân An giai đoạn 1943 - 1945
3.3.1. Xứ ủy Tiền Phong lãnh đạo quá trình khôi phục cơ sở Đảng các cấp tiến tới thành lập Tỉnh ủy lâm thời Tân An 
[bookmark: _Hlk169078285]Sau khi ra đời, Xứ ủy Tiền Phong đã “phân công các ủy viên về địa phương để phát triển tổ chức và phát triển đảng viên” [4, tr. 52], tiến tới khôi phục phong trào cách mạng. Từ đó, Xứ ủy viên Nguyễn Văn Hoằng cùng với các đảng viên khác đã có nhiều nỗ lực trong quá trình khôi phục cơ sở đảng ở tỉnh Tân An. Tháng 10 năm 1943, chi bộ tỉnh lỵ Tân An ra đời gồm có “Nguyễn Văn Trọng làm Bí thư, phụ trách vận động nắm giới trí thức, Nguyễn Văn Hoằng, Ủy viên tổ chức, chịu trách nhiệm tìm các đồng chí cũ còn đang ẩn náu, đồng chí Lê Minh Xuân, Ủy viên tài chánh, lo về tiền cho tổ chức hoạt động và hai đồng chí Phan Văn Lại, Phạm Văn Trạch” [3, tr. 124-125]. Và chi bộ tỉnh lỵ Tân An là tổ chức tiền thân của Tỉnh ủy Tân An sau này, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khôi phục cơ sở Đảng các cấp trong toàn tỉnh. 
Theo Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Trọng, nhiệm vụ lúc này là “móc ráp các đồng chí đảng viên đang ẩn náu rải rác các nơi trong tỉnh, xây dựng lại tổ chức, tuyên truyền vận động quần chúng có cảm tình với cách mạng” [17, tr. 70].
Trên đà phát triển của quá trình khôi phục các tổ chức đảng và đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương[footnoteRef:11], vào cuối năm 1943, “Tỉnh ủy lâm thời của tỉnh Tân An được thành lập gồm có các đồng chí Nguyễn Văn Hoằng, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Trạch, Nguyễn Văn Trọng” [3, tr. 125].  [11:  là phải tiến tới thành lập Tỉnh ủy để lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh.] 

Tháng 3-1944, một cuộc họp ở nhà hội đồng Huấn, trên 10 đảng viên ở các địa phương về dự, có đảng viên Dương Khuy - Xứ ủy viên, Bí thư Liên Tỉnh ủy Trung Nam Kỳ và Nguyễn Văn Hoằng - Xứ ủy viên. Cuộc họp đã bầu “đồng chí Nguyễn Văn Trọng làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời, đồng chí Nguyễn Văn Hoằng - Ủy viên tổ chức, đồng chí Lê Minh Xuân – Ủy viên tài chính và thêm các đồng chí Tỉnh ủy viên” [18, tr. 180].
Như vậy, dù cuộc khởi nghĩa năm 1940 ở Tân An thất bại, thực dân Pháp ra sức đàn áp cán bộ, đảng viên, đánh phá các cơ sở cách mạng nhưng với tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu đã không làm chùn bước những đảng viên cộng sản. Dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Tiền Phong, cùng với khát vọng phục hồi lại các tổ chức đảng, phong trào quần chúng nhân dân, các đảng viên còn lại ở tỉnh Tân An không ngại khó khăn đã ra sức vận động quần chúng và đảng viên để khôi phục lại phong trào trước sự đàn áp của thực dân Pháp. Kết quả, nhiều chi bộ bắt đầu hoạt động trở lại, cơ sở đảng các cấp được củng cố, đặt cơ sở cho việc thành lập Tỉnh ủy lâm thời Tân An vào cuối năm 1943. Tháng 3-1944, Ban lãnh đạo Tỉnh ủy lâm thời Tân An[footnoteRef:12] ra đời là cơ sở vững chắc cho quá trình khôi phục phong trào cách mạng trong tỉnh, tích cực chuẩn bị lực lượng đón thời cơ, phát động khởi nghĩa giành chính quyền.  [12:  tháng 10-1944, Tỉnh ủy họp thống nhất tư tưởng, hành động và Tỉnh ủy Tân An ra đời.] 

3.3.2. Xứ ủy Tiền Phong trực tiếp chỉ đạo thành lập tổ chức Thanh niên Tiền Phong tỉnh Tân An
Do đặc điểm tình hình Nam Kỳ, quá trình chuẩn bị lực lượng cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 hết sức khó khăn, mà trọng tâm là tập hợp quần chúng nhân dân dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Đông Dương.
[bookmark: _Hlk171700462][bookmark: _Hlk171700905]Do đó, Xứ ủy Tiền phong đã “tương kế tựu kế” thành lập tổ chức Thanh niên Tiền Phong vào tháng 6- 1945 dưới sự bảo trợ của Nhật. Việc thành lập Thanh niên Tiền phong có ý nghĩa hết sức quan trọng “đây là một cơ hội tốt để Đảng nắm chắc hơn nữa phong trào thanh niên sinh viên công khai, thông qua đó mà mở một khâu đột phá để đẩy mạnh việc chuẩn bị lực lượng chính trị, đón bắt thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đang tới gần” [19, tr. 180].
Theo Nguyễn Văn Trọng, Bí thư Xứ ủy Tiền Phong Trần Văn Giàu cho biết “chúng ta phải tổ chức Thanh niên Tiền Phong, phải mượn cái vỏ của Nhật Bổn để tạo sức mạnh cho ta” [18, tr. 184] và đã hướng dẫn Tỉnh ủy Tân An lên Sài Gòn gặp bác sĩ Phạm Ngọc Thạch để nhận tài liệu đem về nghiên cứu, hướng dẫn và tổ chức lập lực lượng Thanh niên Tiền Phong.
Sau quá trình chuẩn bị, đầu tháng 6-1945 Thanh niên Tiền Phong tỉnh Tân An tổ chức tuyên thệ và ra mắt đồng bào tại sân vận động tỉnh do Đặng Văn Quỳ làm Thủ lĩnh. Từ khi ra đời, “Thanh niên Tiền Phong phát triển rất mạnh, thu hút được phần lớn thanh niên, học sinh yêu nước, tranh thủ, lôi kéo một số công chức, cảnh sát của ngụy quyền có tình cảm với cách mạng” [20, tr. 250]. 
Bên cạnh đó, nhờ phương pháp đúng, phong trào “đã nhanh chóng thu hút được mọi tầng lớp nhân dân từ trẻ tới già, hầu hết công chức, một số lính mã tà (cảnh sát), lính bảo an, kể cả chủ sở, thanh tra, đốc học, đốc công, xếp kho bạc, xếp nhà dây thép (bưu điện) đều đứng dưới cờ Thanh niên Tiền Phong” [21, tr. 352]. 
Chính những hoạt động này đã “khơi dậy lòng yêu nước, yêu dân tộc nồng nàn trong mọi tầng lớp, từ công chức, trí thức, địa chủ, hội tề đến những người nông dân lao động chịu lắm cảnh nghèo dốt” [22, tr. 241] góp phần thúc đẩy quần chúng hưởng ứng và xin gia nhập lực lượng Thanh niên Tiền Phong.
Đến đầu tháng 8-1945, có “46/62 làng của tỉnh Tân An có tổ chức Thanh niên Tiền Phong do Đảng bộ xây dựng” [23, tr. 55], như vậy chỉ trong một thời gian ngắn (2 tháng, từ tháng 6 đến tháng 7) phong trào Thanh niên Tiền Phong đã phát triển mạnh mẽ ở các địa phương. 
Có thể thấy, phong trào Thanh niên Tiền Phong tỉnh Tân An phát triển mạnh mẽ là nhờ sự chỉ đạo từ Xứ ủy Tiền Phong thông qua Bí thư Trần Văn Giàu và sự chủ động của Tỉnh ủy trong việc “lợi dụng những hình thức tổ chức “võ dũng”, “nghĩa binh” do quân địch gây ra mà đoàn kết quần chúng, chiếm ảnh hưởng trong quần chúng” [24, tr. 249].
[bookmark: _Hlk164764450]Tóm lại, được sự chỉ đạo của Xứ ủy Tiền Phong và sự tích cực, chủ động của Tỉnh ủy đã dẫn đến sự ra đời của tổ chức Thanh niên Tiền Phong Tân An vào đầu tháng 6-1945. Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng và quần chúng trong tỉnh dâng cao hơn bao giờ hết, kết quả là gần ¾ số làng ở Tân An đã lập được tổ chức Thanh niên Tiền Phong. 
Có thể nói rằng, tổ chức Thanh niên Tiền Phong ở Nam Bộ nói chung và Tân An nói riêng “đã lợi dụng địa vị hợp pháp của họ để tiến hành những công việc bí mật của Đảng như lập lại các mối quan hệ với chi bộ địa phương, kết nạp những đoàn viên Thanh niên Tiền Phong đáng tin cậy nhất vào những “đội xung phong” [25, tr. 218]. Thông qua các hoạt động, Thanh niên Tiền Phong đã “tập hợp tất cả các lứa tuổi trong các tầng lớp nhân dân, trong cơ sở của chính quyền thuộc địa, trong các xí nghiệp, nhà máy, nhà trường, các chợ, khu xóm lao động,... hình thành một mặt trận đoàn kết dân tộc thật rộng rãi và chặt chẽ, với khí thế mạnh chưa từng thấy” [26, tr. 117]. Đối với Tân An, “Thanh niên Tiền Phong là quân chủ lực” [17, tr. 74] có vai trò, vị trí quan trọng trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh lỵ và các địa phương vào tháng Tám năm 1945. 
3.3.3. Xứ ủy Tiền Phong lãnh đạo Tỉnh ủy Tân An chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945
Sau khi hay tin Nhật đầu hàng quân đồng minh, tối ngày 15-8-1945, Xứ ủy Tiền Phong họp Thường vụ ra quyết định phát động Tổng khởi nghĩa và thành lập Ủy ban khởi nghĩa, đồng thời, quyết định tổ chức hội nghị mở rộng vào tối ngày 16-8-1945 để thông qua chủ trương và thống nhất ngày, giờ phát động Tổng khởi nghĩa ở Nam Bộ[footnoteRef:13]. Tối ngày 16-8-1945, đại biểu các nơi tụ hội về Chợ Đệm dự hội nghị gồm “đông đủ xứ ủy viên, một số đồng chí chủ chốt của các tỉnh trọng yếu, đặc biệt là mời thêm ba đồng chí đàn anh là: Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Nguyễn và Bùi Công Trừng cùng dự” [27, tr. 337]. Mở đầu hội nghị, Bí thư Xứ ủy Trần Văn Giàu nhận định tình hình trước mắt và chủ trương sẽ phát động Tổng khởi nghĩa ở Nam Kỳ, tuy nhiên có ý kiến cho rằng “chắc gì ta có một cuộc khởi nghĩa toàn quốc từ Nam chí Bắc, hay là ngược lại ta chỉ làm được ở Sài Gòn, ở Nam Kỳ mà thôi, nếu vậy ta sẽ rơi vào trường hợp của tháng 11 năm 1940 một lần nữa?” [28, tr. 146]. [13:  Địa danh Nam Kỳ tồn tại từ năm 1834 đến khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 - 3- 1945, sau đó chính phủ Trần Trọng Kim dùng tên gọi Nam Bộ thay cho Nam Kỳ, trừ một số cụm từ gắn với Nam Kỳ trước ngày 9-3-1945 như“khởi nghĩa Nam Kỳ”, “Xứ ủy Nam Kỳ”, …] 

Như vậy, hội nghị chưa thống nhất chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa của Ban thường vụ Xứ ủy Tiền Phong có quyết định “một là, giữ vững và tăng cường tổ chức và mở rộng lực lượng, sẵn sàng khởi nghĩa; hai là, hễ được tin Hà Nội khởi nghĩa thì Sài Gòn và Nam Bộ phải bấm nút khởi nghĩa ngay; ba là, trong khi chờ đợi, để Đảng Cộng sản và Việt Minh ra hoạt động công khai ở Sài Gòn; bốn là, khi được tin Hà Nội khởi nghĩa, hội nghị sẽ họp lại ở Chợ Đệm để quyết định ngày giờ khởi nghĩa ở Sài Gòn và Nam Bộ” [29, tr. 228]. Hội nghị Chợ Đệm lần thứ nhất kết thúc, các đại biểu về địa phương triển khai nội dung hội nghị và tích cực chuẩn bị mọi mặt chờ thời cơ đứng lên khởi nghĩa. 
Ngay sau đó, Tỉnh ủy Tân An tổ chức họp khẩn cấp, lập Ủy ban khởi nghĩa tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Trọng làm Trưởng ban, ra “Nghị quyết Đỏ” với nội dung “gấp rút huy động lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh lỵ và ở các quận” [3, tr. 137]. Đồng thời, cũng trong cuộc họp này, Tỉnh ủy Tân An đã dự kiến danh sách chính quyền lâm thời của tỉnh Tân An, các Quận ủy tập trung người và vũ khí về xung quanh tỉnh lỵ, đợi thời cơ đến sẽ hành động. Bên cạnh đó, thông qua các đảng viên trong chi bộ Thanh niên đã chuyển Nghị quyết Đỏ của Tỉnh ủy Tân An về các địa phương. Đồng thời, Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cơ sở Đảng phải tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ điều kiện để xây dựng và củng cố, kiện toàn mọi mặt để khi có thời cơ sẽ nhất tề đứng dậy khởi nghĩa. Ngoài ra, do tình thế gấp rút nên “các tỉnh ủy viên được phân công, tổ chức may sẵn cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm, làm phù hiệu Đảng, tập trung người và vũ khí về xung quanh tỉnh lỵ, đợi giờ hành động và dự kiến danh sách chính quyền lâm thời của tỉnh Tân An” [3, tr. 137]. 
Như vậy, được sự chỉ đạo từ Xứ ủy Tiền Phong trong cuộc họp đêm 16-8 rạng sáng ngày 17-8-1945, Tỉnh ủy Tân An đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương trong việc tích cực chuẩn bị khởi nghĩa, thực hiện mọi việc nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế, góp phần vào sự thành công nhanh chóng của cuộc khởi nghĩa ở Tân An năm 1945.
3.3.4. Xứ ủy Tiền Phong trực tiếp giao Tỉnh ủy Tân An làm “khởi nghĩa thí điểm” trước khi phát động Tổng khởi nghĩa ở Nam Bộ năm 1945
Sáng ngày 20-8-1945, Xứ ủy Tiền Phong nhận được tin Hà Nội khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, ngay sau đó Xứ ủy triệu tập hội nghị Chợ Đệm lần thứ hai ngay trong đêm. Về thành phần tham gia hội nghị cơ bản giống như hội nghị lần thứ nhất và Thường vụ Xứ ủy Tiền Phong tin chắc hội nghị sẽ diễn ra nhanh chóng, ấn định đêm 22-8-1945 sẽ phát động khởi nghĩa, đầu tiên là ở Sài Gòn – Chợ Lớn, sáng 23-8-1945 sẽ tổ chức biểu tình và ra mắt Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ. Sau thành công của Sài Gòn – Chợ Lớn, các địa phương còn lại sẽ tiến hành khởi nghĩa và tin rằng cũng sẽ nhanh chóng thắng lợi trong toàn Nam Bộ. 
Cũng như lần đầu, trong hội nghị này vẫn có ý kiến cho rằng khởi nghĩa vào lúc này là không nên vì “so sánh lực lượng giữa ta và Nhật ở ngoài Bắc khác trong Nam. Đồng minh rút kinh nghiệm ở Hà Nội sẽ ra lệnh cho quân Nhật đàn áp khởi nghĩa ở Sài Gòn” [10, tr. 514] hay nói đúng hơn là họ sợ nổi dậy sẽ bị Nhật tiêu diệt và “đến đây không lý luận nào cải lại được. Phải có thực tế để chứng minh đúng sai” [30, tr. 9]. Lúc này, Bí thư Xứ ủy Tiền Phong Trần Văn Giàu “bèn nảy ra cái sáng kiến là phải làm thí điểm” [31, tr. 199]. Cuối cùng, các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất giao Tỉnh ủy Tân An làm “khởi nghĩa thí điểm” với lý do “vì ở đây cơ sở quần chúng mạnh, qua đó sẽ giúp Xứ ủy nắm rõ phản ứng của Nhật. Nếu Tân An khởi nghĩa thắng lợi thì các tỉnh còn lại của Nam Kỳ sẽ đồng loạt khởi nghĩa” [3, tr. 137].
Ngoài ra, theo cá nhân Trần Văn Giàu, việc chọn Tân An “vì là quê hương của tôi nên tôi biết thật rõ địa thế, biết thật rành nhân dân, biết cả so sánh lực lượng địch ta thế nào, từ 1943 tôi “o bế gà nhà” dữ lắm, có thể nói sau Sài Gòn và ngoại ô, là Tân An - tôi tin tưởng” [31, tr. 199].
Như vậy, Tỉnh ủy Tân An nhận nhiệm vụ hết sức lớn lao trong việc giải quyết vấn đề “hai quan điểm” trong hội nghị Chợ Đệm lần thứ hai cũng như quyết định có tiến hành khởi nghĩa hay không ngay lúc này ở Nam Bộ. Quá trưa ngày 21-8-1945, ở tỉnh lỵ Tân An xuất hiện thời cơ, Tỉnh ủy chớp thời cơ phát động khởi nghĩa giành chính quyền, đến chiều cùng ngày, quận Châu Thành đã giành được chính quyền, tối đó, quận Thủ Thừa đã khởi nghĩa thành công. Như vậy, chính quyền đã về tay nhân dân, đồng thời lực lượng cách mạng đã bắt được chủ tỉnh Tân An Trần Ngọc Thạch vào chiều tối khi hắn từ Sài Gòn về tới cầu Bến Lức.
Tin Tân An khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và quân Nhật không có hành động gì được tức tốc chuyển đến Xứ ủy Tiền Phong. Ngay sau đó, Tỉnh ủy Tân An cử Nguyễn Văn Hoằng “trở lại ngay Chợ Đệm để kịp báo cáo kết quả với Xứ ủy” [22, tr. 254] rằng Tân An đã giành chính quyền thắng lợi, làm chủ đường số 16 (nay là quốc lộ 1A) và hai cầu Bến Lức và Tân An, quân Nhật không can thiệp hay có hành động gì. 
Có thể thấy, khởi nghĩa Tân An thắng lợi đã góp phần khẳng định chủ trương của Xứ ủy Tiền Phong đề ra từ cuộc họp Thường vụ đến Hội nghị Chợ Đệm là đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng Nam Bộ. Đồng thời, Xứ ủy Tiền Phong tin tưởng giao tỉnh Tân An làm khởi nghĩa thí điểm là quyết định có ý nghĩa quan trọng đưa cuộc khởi nghĩa ở Tân An đi đến thắng lợi nhanh chóng và “Tân An đi đầu trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở Nam Bộ” [31, tr. 201].
4. Kết luận
Tóm lại, Xứ ủy Tiền Phong có vai trò quan trọng, đóng góp to lớn đối với phong trào cách mạng ở Nam Kỳ, trong đó có tỉnh Tân An. Tháng 10-1943, Xứ ủy Tiền Phong được thành lập cũng là mốc đánh dấu liên lạc giữa tỉnh Tân An với Xứ ủy và từ đây phong trào cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Tiền Phong. Kể từ đó, Xứ ủy Tiền Phong đã lãnh đạo quá trình khôi phục và phát triển cơ sở Đảng các cấp tiến tới thành lập Tỉnh ủy lâm thời Tân An. Từ đây, hệ thống cơ sở đảng ở tỉnh Tân An được kiện toàn hoàn chỉnh và đi vào hoạt động hiệu quả góp phần to lớn vào quá trình chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Bên cạnh đó, Bí thư Xứ ủy Tiền Phong Trần Văn Giàu đã chỉ đạo thành lập tổ chức Thanh niên Tiền Phong tỉnh Tân An, lãnh đạo quá trình chuẩn bị mọi mặt cho cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Do đó, Tỉnh ủy Tân An đã nỗ lực và cố gắng không ngừng để trong thời gian ngắn đưa phong trào cách mạng tỉnh Tân An phát triển mạnh mẽ với một lực lượng hùng hậu và cơ sở đảng vững chắc từ tỉnh đến các làng. Với những kết quả đạt được, đây là cơ sở để Xứ ủy Tiền Phong tin tưởng giao Tỉnh ủy Tân An làm “khởi nghĩa thí điểm” trước khi phát động Tổng khởi nghĩa ở Nam Bộ năm 1945. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Tân An diễn ra nhanh chóng thắng lợi góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Xứ ủy Tiền Phong đối với phong trào cách mạng tỉnh và đây là cơ sở để hội nghị Chợ Đệm lần thứ ba quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Nam Bộ. 
Như vậy, Xứ ủy Tiền Phong đã trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh Tân An từ quá trình khôi phục cơ sở đảng, chuẩn bị lực lượng để đưa đến thắng lợi nhanh chóng trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945, qua đó khẳng định “sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.
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