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Bàu Trúc theo tiếng 
Chăm cổ gọi là Paley Hamu Trok, có 
nghĩa là “làng trũng, nhô ra cuối triền 
sông”. Tôi không biết tiếng Chăm 
nhưng được giải thích như thế. Thực 
tình, tôi chưa có thời gian nghiên cứu 
về người Chăm, chưa có bạn bè là 
người Chăm, cho đến một ngày gặp 
nhà thơ Kiều Mai Ly, quê Ninh Thuận.

Người Chăm làng Bàu Trúc luôn 
tự nhận họ là con cháu của Pô Klong 
Chanh, một quan cận thần của vua 
Pô Klong Garai (1151 - 1205), người 
được vua Shihavaman (Chế Mân) đặt 
tên cho một cụm tháp Chăm đồ sộ 

còn lại hiện nay tại Ninh Thuận. Theo 
dân làng Bàu Trúc, chính Pô Klong 
Chanh đã đưa tổ tiên họ đến định cư 
ở cánh đồng Mamu Trok và dạy dân 
đào đất sét làm gốm để thoát khỏi 
cảnh cơ hàn.

Làng gốm Bàu Trúc, địa danh 
nơi chị giới thiệu, nay thuộc thị trấn 
Phước Dân của huyện Ninh Phước. 
Trước năm 1993, khi còn là xã, Bàu 
Trúc còn có tên gọi khác là làng Vĩnh 
Thuận. Làng gốm Bàu Trúc hiện nay 
được chia tách thành 2 khu phố Bàu 
Trúc và khu phố 12. Trong tâm tưởng 

của nhiều người già ở làng thì vẫn 
nhớ sự kiện làng Bàu Trúc trước năm 
1964 vốn ở bên kia đường xe lửa, do 
một trận lụt lớn năm Thìn, nên phải di 
dời cả làng về vị trí hiện tại. 

Làng gốm Bàu Trúc và làng 
nghề dệt Mỹ Nghiệp đều thuộc thị 
trấn Phước Dân, niềm tự hào không 
chỉ của Ninh Thuận. Kiều Mai Ly tự 
hào về cố thổ, mảnh đất sinh ra chị; 
tự hào mình thuộc cộng đồng Chăm, 
tâm hồn được nuôi dưỡng từ mạch 
nguồn văn hóa Chăm. “Các anh sẽ 
biết, điều đặc biệt từ làng gốm Bàu 

Trúc.”, đôi mắt Kiều Mai Ly tiềm tàng 
bí ẩn.

*

**

Theo chân nhà thơ Kiều Mai Ly, 
Đoàn nhà văn chúng tôi bước vào lò 
gốm Hải Âu. Lò gốm nằm ngay bên 
đường nội thị. Bước qua gian phía 
trước, nơi trưng bày các sản phẩm 
gốm là nơi sản xuất. Cũng không 
rộng rãi gì. Bên tay phải là ngôi nhà 
thấp lè tè, còn dòng chữ trên tường 
nhà để lại năm xây dựng, 1970. “Ngôi 
nhà bên này xây trước đó”, chị Đàng 
Thị Minh Trọng, con gái chủ lò gốm 
này xởi lởi khi thấy tôi quan sát, ghi 
chép.

Kiều Mai Ly làm luôn nhiệm vụ 
Tour guide, hướng dẫn Đoàn. Theo 
chị giới thiệu, gốm Bàu Trúc là làng 
gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á. Hơn 
thế, được xem như một bảo tàng 
gốm truyền thống của dân tộc Chăm. 
Nơi đây còn bảo lưu khá tốt kỹ thuật 
làm gốm hoàn toàn thủ công, người 
thợ xoay quanh chiếc bàn, mỗi vòng 
xoay, hình dạng sản phẩm gốm dần 
hiện ra dưới đôi bàn tay khéo léo, 
thêm những họa tiết đơn giản và 
mộc mạc nhưng khi thành phẩm thì 
đầy sức cuốn hút.

- Đất sét ở đây khai thác từ mỏ 
nào? Vốn là nhà báo đã đi nhiều nơi 
có nguồn tài nguyên đất đặc biệt nên 
tôi hỏi.

- Từ sông sông Quao. Cát cũng 
lấy từ đó. Chị Minh Trọng trả lời.

Hóa ra đất phải trộn với cát. Đất 
thì lấy từ sông Quao, cát thì lấy từ 
sông Lũy. Tôi cúi xuống, tay sờ vào đất 
trên bàn nặn gốm. Mịn, dẻo lạ lùng 
và cát cũng rất mịn, hạt nhỏ li ti. Theo 
Minh Trọng, đất làm gốm mỗi năm 
chỉ khai thác một lần, mỗi lần kéo dài 
nửa tháng. Đất được lấy nhiều hay ít 
tùy vào khả năng của người lấy. Tới 
mùa lấy đất, hầu như mọi người đều 
đem đất về trữ sẵn tại nhà để dùng 
trong cả một năm. 

Cũng ly kỳ, nghe nói cánh đồng 
nơi lấy đất làm gốm là “cánh đồng 
Thạch Sanh”, đất tự sinh sôi, lấy mãi 
không hết. Các nhà nghiên cứu về 
văn hóa Chăm lẫn các nhà địa chất 
vẫn chưa thể lý giải được hiện tượng 
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“đất lấy mãi mà vẫn còn nguyên” ở 
triền sông. Trong số vài ba chục héc 
ta đất ở cánh đồng bên sông Quao 
thì chỉ có 2 ha nằm ở chân ruộng 
cao mới cung cấp nguyên liệu đất 
để làm gốm. Đất biết thương người 
nông dân thị trấn Phước Dân, bao 
đời lam lũ.

Quy trình lấy đất sét ở đây cũng 
đơn giản như lấy đất làm gạch. Cào 
đất trên bề mặt ruộng bỏ qua một 
bên, đào lấy đất sét bên dưới, sau đó 
lấp lại như cũ. Sau vụ gặt, các chủ lò 
gốm tới mua đất sét của chủ ruộng 
với giá dao động từ 200.000 - 300.000 
đồng/xe bò và đào theo quy trình kể 
trên. Đào mãi hàng trăm năm nay mà 
chỗ lấy đất ấy vẫn không có dấu hiệu 
lõm xuống chút nào. 

Quy trình chế biến cũng cầu kỳ 
ra phết. Đất sét được lấy về phải đập 
thành những cục nhỏ, phơi khô, loại 
bỏ những tạp chất rồi ngâm nước 
trong hố đất đã đào sẵn. Cát cũng 
được sàn lọc kỹ, và lượng cát pha 
cũng phải tuỳ thuộc vào hình dạng 
và kích thước của sản phẩm gốm 
định làm.

Công đoạn đầu tiên, những 
người nghệ nhân ở đây dùng chân 
để nhồi đất và cát mịn, rồi cuộn thành 
từng lọn hình trụ và phủ kín bằng tấm 
vải để ủ qua đêm. Sau đó, họ còn phải 
nhồi và lăn lại đất nhiều lần bằng tay, 
rồi vo tròn thành cục, đặt lên hòn kê, 
trước khi tạo sáng sản phẩm. 

- Đất sét này cũng có tên Paley 
Hamu Trok. Tôi hỏi Minh Trọng.

- Vâng. Chị mở lời, nụ cười thánh 
thiện.

Bên cạnh Minh Trọng là bà 
Đàng Thị Hằng, thấp đậm, đầu quấn 
chiếc khăn rất Chăm. Bà xưa như cổ 
tích. Bà là mẹ chị Minh Trọng. Hình 
như nhà thơ Kiều Mai Ly đã “đặt 
hàng”? Bà Hằng im lặng bước đến 
chiếc đôn trước mặt. Tạm gọi như vậy 
vì nó không khác gì chiếc đôn, tay bà 
với đất đã được nhào nặn sẵn trên 
chiếc khay. Đầu tiên tay bà nặn hình, 
tạo dáng gốm. Ngón tay bà Hằng vân 
vê, vuốt từ dưới lên trên, từ trong ra 
ngoài, ngón tay đè vào miệng bình 
đất, tạo họa tiết. Bà Hằng xoay người 
xung quanh chiếc đôn, bàn tay ve 
vuốt, say mê. Chừng 10 phút thì ra 
chiếc bình cắm hoa. 

Theo lời bà Hằng, việc trang trí 
hoa văn gốm chủ yếu là hình răng 
cưa, khắc vạch, sóng nước, bông 
hoa… Tất cả đều thủ công, đơn giản 
nhưng khác biệt.

- Nghề làm gốm của người 
Chăm mẹ truyền con nối, 18 tuổi tôi 
bắt đầu làm gốm đến nay 74 tuổi vẫn 
làm. Tôi luôn dạy con cháu làm nghề 
này phải kiên trì, học hỏi và sáng tạo 
những mẫu mã mới, độc đáo. Có thế 
khách mới ưa.

Các sản phẩm gốm Bầu Trúc 
được nung ngoài trời, sau khi đã phơi 
khô trước một ngày. Nung bằng củi, 
cỏ khô, rơm rạ... Khi nung, củi được 
xếp thành hình chữ nhật, phía trên 
xếp úp 2 - 3 lớp gốm, phía dưới nữa 
xếp những sản phẩm gốm lớn hơn. 
Tiếp đó toàn bộ phủ một lớp rơm 
rạ và một lớp trấu mỏng. Người thợ 
làng gốm Bầu Trúc chỉ đốt lò vào buổi 
chiều. Khi đó ít gió hoặc gió nhẹ, lựa 
theo chiều ngược gió mà đốt. Thời 

gian nung khoảng 6 tiếng, gốm chín 
tới thì dừng.

Các sản phẩm gốm Bàu Trúc 
làm xong đều mang màu nâu đỏ tự 
nhiên của đất hoặc vàng đỏ, đỏ hồng, 
đen xám, vệt nâu độc đáo… chứa 
đựng vẻ bí ẩn của nền văn hóa Chăm. 
Người làng gốm Bàu Trúc vẫn giữ 
cách làm gốm nguyên sơ của mình 
từ bao đời, như vậy. Nghề làm gốm 
chỉ dành cho người cần cù, chịu khó, 
yêu gốm như yêu phần hồn dân tộc 
mình.

Theo chị Minh Trọng, hiện nay 
Bàu Trúc có khoảng 250 hộ gắn bó 
với nghề làm gốm, có 2 hợp tác xã 
và 11 cơ sở chuyên sản xuất, kinh 
doanh gốm. Theo lời chị Minh Trọng, 
trước đây gia đình sản xuất đồ gốm 
gia dụng, đồ cúng lễ, chủ yếu phục 
vụ đồng bào Chăm ở địa phương và 
các tỉnh lân cận. Nay thương lái đã 
đến nhiều hơn, sản phẩm đa dạng. 
Cơ sở sản xuất gốm Hải Âu, ngoài các 
thành viên gia đình, còn nhận thêm 
4 lao động. Không riêng chị mà bà 
con làng gốm Bàu Trúc đều đã chiến 
chuyển đổi số, bán hàng online, đặt 
hàng trực tuyến.

Người Chăm theo chế độ Mẫu 
hệ, con gái là người ở với bố mẹ, nên 
bí quyết nghề nghiệp được người mẹ 
truyền cho con gái. Trước đây chị phụ 
nữ làm gốm, những năm gần đây, 
nam thanh niên đã học nghề, say mê 
với nghề gốm. 

*

*       *

Năm 2022, có một sự kiện quan 
trọng đến với làng gốm Bàu Trúc. Hồ 

sơ ”Nghệ thuật làm gốm của người 
Chăm” chính thức được ghi vào Danh 
sách Di sản phi vật thể cần bảo vệ 
khẩn cấp của Tổ chức Khoa học, Giáo 
dục và Văn hóa của Liên hợp quốc 
(UNESCO). Quyết định này được 
thông qua trong khuôn khổ kỳ họp 
lần thứ 17 của Ủy ban Liên chính phủ 
Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn 
hóa phi vật thể, diễn ra từ 28/11 đến 
3/12 tại thủ đô Rabat của Maroc. Đây 
là di sản văn hóa phi vật thể thứ 15 
của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Tháng 6 vừa rồi, nhân dịp Ninh 
Thuận tổ chức lễ đón Bằng của 
UNESCO và khai mạc Lễ hội Nho - 
Vang Ninh Thuận năm 2023, Chủ 
tịch nước Võ Văn Thưởng đã về thăm. 
“Chúng ta đặt mua một số sản phẩm 
gốm Chăm của làng nghề để khi thăm 
các nước có thể tặng và giới thiệu sản 
phẩm gốm Chăm”, ông nói câu này 
khi thăm Hợp tác xã gốm Bàu Trúc, 
xem các nghệ nhân làng gốm Bàu 
Trúc thực hiện quy trình làm gốm 
bằng tay truyền thống.

Rời lò gốm Hải Âu giữa trời 
chang chang. Lũ trẻ đâu đó ùa ra, đu 
bám xin tiền. Tóc chúng vàng hoe, 
khét nắng... Bỗng nhiên, tôi chùng 
lòng xuống. Chợt nghĩ, mai nay thị 
trấn Phước Dân sẽ không còn những 
đứa trẻ thất học, không còn gia đình 
nghèo khó. Bàu Trúc sẽ chuyển mình, 
con đường no đủ và hy vọng thênh 
thang hơn. Gốm sẽ cất tiếng gọi, con 
người... 
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Mạ chiêm đã bén chân mùa
Hương Xuân đã đượm ngõ chùa lên xanh
Vườn quê lộc biếc trên cành
Xum xuê gọi Tết về quanh hiên nhà

Nụ đào bung nở thành hoa
Cha mang cắm lọ làm quà tặng ông
Cau xanh, vôi trắng, trầu không
Biếu bà - mẹ gửi tấm lòng dâu ngoan

Bừng trong ánh mắt hân hoan
Bầy em thơ bé khoe khoang áo quần
Chị về mang cả thanh tân
Gửi vào đáy mắt mùa Xuân ngỡ ngàng

Rằm Xuân nao nức hội làng
Anh hai khiêng kiệu cười vang sân đình
Chị ba e lệ nghiêng mình
Mời trầu cánh phượng thắm tình quê hương

Mưa Xuân giăng khắp nẻo đường
Cho tim bừng nhịp yêu thương rộn ràng
Ai mơ mùa cưới xênh xang
Mà Xuân đầy ắp hồn làng – Tết quê 

Tết quê thảng thốt tôi về…

Xuân nở thắm trên cành xanh lá biếc 
Thoảng trong sương ran ríu tiếng chim gù 
Tiết giêng, hai gọi nhau về tíu tít 
Người thân ơi, lối cũ bước xuân xưa...

Nơi thời khắc chuyển giao năm cũ
Chốn linh thiêng Hồ Gươm nghe thơ Bác bao lần
Bao tâm thức hướng về ngày năm mới
Xuân đến thật rồi, xuân rất xuân...

Cánh én lượn trên bầu trời xanh thẳm
tháng Giêng về hoa nở thật màu hơn
chụm lửa hồng lấp loáng hồng đôi má 
người ở bên ta cho xuân ở rất gần...

Là bất chợt chiều nay bên thềm hoa ấy
Những bông hoa thắm sắc màu Xuân
Kệ thời gian cứ trôi 
Kệ câu thơ mắc nợ phận người 
Kệ những đẩu đâu so kè cao thấp
Em vẫn ngồi vẫn đứng nở riêng em
Thương mùa đông nhàu vạt áo ai
Thương mùa đông có người ngồi khâu áo
Tự trách mình sao lại chọn nhầm người
Để bước đi từ  thanh Xuân đến giờ tóc trắng
Cứ vân vi những khúc khắc chẳng thành tên
Là bất chợt chiều nay bên thềm hoa ấy
những cánh hoa mang tươi sắc màu Xuân 
bên thềm nhà tỏa hương vô thường thế
là bất chợt chiều nay
thương người khâu nhầm áo…
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