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Tóm tắt: Bài viết chú giải quan điểm của Erich Fromm về tự do trong xã hội hiện đại. 
Theo ông, sự phát triển của xã hội đã mang đến những thành tựu vượt bậc về khoa học, 
kỹ thuật cùng sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc nhưng con người vẫn chưa đạt được 
tự do đích thực. E.Fromm cho rằng, chỉ khi xây dựng thành công một xã hội giúp các 
thành viên phát triển toàn diện, tích cực tham gia vào các hoạt động chung và thiết lập 
các mối quan hệ chân thành dựa trên tình yêu thương, con người mới có thể đạt được tự 
do thực sự, tránh được những sự cô đơn và bất lực trong cuộc sống của mình.
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1. Đặt vấn đề
Erich Fromm (1900-1980) là một 

trong những nhà triết học và tâm lý học 
có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ XX. Tư 
tưởng của ông tập trung vào phát triển 
con người, với quan điểm về tự do là 
yếu tố trung tâm. E.Fromm cho rằng, tự 
do là điều kiện cần thiết để mỗi cá nhân 
phát triển toàn diện về tâm lý, xã hội và 
tinh thần. Chỉ khi được giải phóng khỏi 
áp lực và ràng buộc xã hội, con người 
mới có thể sống đúng với bản chất và 
phát huy tối đa tiềm năng. Mặc dù xã hội 
hiện đại mang đến nhiều hình thức tự do, 

Fromm cho rằng, đó không phải là tự do 
đích thực, và con người vẫn phải đối mặt 
với tha hóa và cảm giác cô đơn. Bài viết 
này sẽ làm tập trung rõ quan điểm tự do 
của E.Fromm trong xã hội hiện đại.

2. Tự do là bản chất của con người
E.Fromm đã xây dựng quan điểm 

về tự do bằng cách kết hợp các tư 
tưởng nổi bật của Sigmund Freud và 
C.Mác. Từ S.Freud, ông tiếp thu quan 
điểm về bản năng sinh học và sự tác 
động của chúng lên hành vi và cá tính 
con người. Từ C.Mác, E.Fromm hiểu 
được ảnh hưởng từ điều kiện xã hội 
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và kinh tế định hình nhân cách và sự 
tự do. Bằng cách kết hợp cả hai quan 
điểm này, Fromm đã phát triển một lý 
thuyết độc đáo về tự do, cho rằng tự 
do của con người không chỉ bị chi phối 
bởi bản năng sinh học, mà còn bởi tác 
động từ môi trường xã hội. Ông nhấn 
mạnh rằng tự do cá nhân chỉ thực sự 
đạt được khi con người vượt qua được 
những ràng buộc nội tại và những áp 
lực đến từ xã hội.

E.Fromm nhấn mạnh rằng con người 
toàn vẹn là một thực thể thống nhất 
tự nhiên - xã hội (Xem Erich Fromm 
2006: 14). Bản chất của họ được hình 
thành từ sự tương tác giữa các yếu tố 
sinh học và xã hội. Ông khẳng định: 
“bản chất con người không phải là một 
tổng thể những khuynh hướng bẩm sinh 
và đã được định sẵn về mặt sinh học, 
cũng không phải hình bóng vô hồn của 
những kiểu mẫu văn hóa trong đó nó tự 
thích ứng một cách trôi chảy; nó là sản 
phẩm của sự tiến hóa của loài người, 
nhưng nó còn có những cơ cấu và quy 
luật cố hữu nào đó” (Erich Fromm 
2006: 26-27). Con người không chỉ bị 
chi phối bởi các bản năng sinh học, mà 
còn bị ảnh hưởng bởi các quy luật và 
cấu trúc xã hội. Từ đó, sự phát triển 
toàn diện của con người cần được xem 
xét trên cả hai phương diện này.

Dù xã hội có phát triển đến mức nào, 

E.Fromm vẫn tin rằng, ở con người tồn 
tại những yếu tố không thay đổi về bản 
chất tự nhiên là “sự cần thiết phải thỏa 
mãn những thôi thúc thuộc về sinh lý 
và nhu cầu trốn tránh sự cô đơn về tinh 
thần” (Erich Fromm 2006: 27). Ông dựa 
vào lý thuyết về bản năng sinh học của 
Sigmund Freud (nhấn mạnh rằng con 
người luôn có những nhu cầu và ham 
muốn cơ bản) để luận giải về khía cạnh 
này của bản chất tự nhiên. Tuy nhiên, 
E.Fromm còn mở rộng lý thuyết của 
mình sang khía cạnh xã hội, nơi tự do 
trở thành một yếu tố then chốt. C.Mác 
từng khẳng định: “tự do là cái vốn có 
của con người đến mức mà ngay cả 
những kẻ thù của tự do cũng thực hiện 
tự do” (C.Mác và Ph.Ăngghen 1995: 
84). Tự do không chỉ thuộc về bản chất 
tự nhiên, mà còn là một phần bản chất 
xã hội của con người. Tự do ngoài việc 
cho phép con người thỏa mãn các nhu 
cầu sinh lý, còn giúp họ xây dựng các 
mối quan hệ xã hội. Điều này cần thiết 
để con người có thể tham gia vào xã 
hội một cách tích cực, đặc biệt là trong 
việc kết nối với người khác để cùng 
nhau phát triển. E.Fromm đã đào sâu 
vào khía cạnh này khi phân tích những 
căng thẳng giữa tự do cá nhân và tự 
do trong xã hội. Một trong những luận 
điểm quan trọng mà ông phát triển là 
nhu cầu trốn tránh sự cô đơn về tinh 



44

Tạp chí Triết học, số 10 (394), tháng 10 năm 2024, 42-54.

thần – một yếu tố kết nối “động” giữa 
cá nhân và xã hội, phản ánh sự tương 
tác phức tạp giữa tự do và sự ràng buộc 
trong đời sống xã hội của con người.

3. Sự phát triển của tự do cá nhân 
trong lịch sử

Theo E.Fromm, con người đạt được 
tự do lần đầu tiên khi vượt qua các bản 
năng động vật thấp hơn và trở thành 
một sinh vật có ý thức, là thời điểm 
con người trở thành con người: “bản 
năng… là phạm trù đã được hạn chế 
giảm bớt nếu không muốn nói là hoàn 
toàn biến mất ở động vật bậc cao, đặc 
biệt là ở con người” (Erich Fromm 
2006: 37-38). Tự do này xuất hiện khi 
con người không còn phản ứng chỉ 
dựa trên bản năng như động vật, mà 
bắt đầu có khả năng suy nghĩ và lựa 
chọn giữa các phương án hành động. 
Trong khi động vật hành động theo 
chuỗi phản xạ được lập trình sẵn bởi 
bản năng loài, thì ở con người, sự kích 
thích ban đầu (như đói) vẫn tồn tại, 
nhưng anh ta có thể cân nhắc và lựa 
chọn các hành động khác nhau. Đây 
chính là lúc con người bắt đầu tư duy 
(Xem: Erich Fromm 2006: 39). Vai trò 
của con người đối với thiên nhiên thay 
đổi từ thích nghi bị động sang thích 
nghi chủ động. Con người trở thành 
sinh vật sáng tạo, biết chế tạo công cụ, 
làm chủ thiên nhiên và ngày càng tách 

biệt khỏi thiên nhiên. Tuy vậy, đây 
cũng là thời khắc con người nhận ra 
thân phận hữu hạn của mình: “chỉ là 
một bộ phận của tự nhiên, dẫu có vượt 
trội nó. Anh ta bắt đầu nhận thức về cái 
chết như là một định mệnh cuối cùng 
dù có cố phủ nhận điều đó” (Erich 
Fromm 2006: 39). E.Fromm minh họa 
cho khoảnh khắc này qua câu chuyện 
về “Trái cấm” trong Kinh thánh. Cặp 
đôi trong vườn Địa đàng sống hạnh 
phúc viên mãn, nhưng khi họ trái lệnh 
của Thiên Chúa khi dám ăn trái cấm, 
họ bị đẩy ra khỏi khu vườn. Fromm 
cho rằng hành vi chống lại quyền uy 
này là biểu hiện đầu tiên của lý trí 
và tự do, khi con người tách khỏi tự 
nhiên, trở thành cá nhân và gánh vác 
trách nhiệm về hành động của mình. 
Cùng lúc đó, họ cảm nhận sự bất lực 
và lo sợ khi đối diện với tình trạng cô 
độc và bất an trong thế giới mới này 
(Xem: Erich Fromm 2006: 40-41).

Từ việc khảo cứu lịch sử châu Âu 
và châu Mỹ, E.Fromm cho rằng, trước 
thời kỳ Phục hưng, vấn đề tự do cá 
nhân chưa thật sự được chú trọng. 
Thời kỳ phong kiến Trung Cổ được 
ông mô tả là một giai đoạn mà con 
người chưa cảm nhận được tự do cá 
nhân, do phải sống trong một cấu trúc 
xã hội bị kiểm soát chẽ. Các giáo hội 
tôn giáo đóng vai trò kiểm soát và dẫn 
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dắt cuộc sống tinh thần của con người. 
Trong thời kỳ này, mọi kiến thức và 
sự hiểu biết về thế giới đều chịu sự 
kiểm soát của giáo hội. Những câu 
hỏi về nguồn gốc của vũ trụ, bản chất 
con người và cuộc sống sau cái chết 
đều được giải đáp qua lăng kính tôn 
giáo. Con người không được khuyến 
khích tự tìm hiểu hay khám phá, mà 
phải chấp nhận các giáo lý tôn giáo 
như chân lý tuyệt đối. E.Fromm mô tả 
con người thời đó: “…hãy còn đang 
mê man hay đang còn ngái ngủ dưới 
một tấm màn chung… dệt bởi niềm 
tin, ảo tưởng và thiên kiến ngây ngô… 
Con người nhìn nhận chính mình như 
là thành viên của một chủng loại, dân 
tộc, đảng phái, gia đình hay đoàn thể” 
(Erich Fromm 2006: 50). 

Xã hội phong kiến được tổ chức 
theo các tầng lớp rõ ràng, từ vua chúa, 
quý tộc đến nông dân. Mỗi cá nhân đều 
có một vị trí cụ thể và các nghĩa vụ xã 
hội rõ ràng trong hệ thống này. Mặc dù 
trong hệ thống xã hội phong kiến, con 
người không có quyền tự do cá nhân 
như ngày nay, nhưng họ cảm thấy an 
toàn vì có một vị trí cố định trong xã 
hội, được quyết định ngay từ khi sinh 
ra. Sự bất ổn định về xã hội và kinh tế 
không phổ biến như trong các thời kỳ 
sau này, bởi hệ thống này duy trì sự gắn 
kết trong các cộng đồng nhỏ, mang lại 

một loại “tự do” tương đối dưới hình 
thức an toàn và trật tự. Tuy nhiên, sự an 
toàn này đi kèm với cái giá phải trả là 
sự thiếu vắng tự do cá nhân. Con người 
hoàn toàn phụ thuộc vào các quyền lực 
cao hơn, như lãnh chúa, nhà thờ và vua 
chúa. Họ không có khả năng tự định 
đoạt cuộc đời hay thoát khỏi các quy 
tắc khắt khe của xã hội. Họ chỉ có “tự 
do để biểu lộ cái tôi của mình trong 
lao động và trong đời sống tình cảm” 
(Erich Fromm 2006: 54).

Thời kỳ Phục hưng, được coi là một 
giai đoạn thức tỉnh của cá nhân và tư 
duy phê phán, khi con người tìm cách 
thoát khỏi những ràng buộc của hệ 
thống phong kiến và tôn giáo. Sự hồi 
sinh và phát triển của nghệ thuật, khoa 
học, triết học đã mở ra không gian mới 
cho sự sáng tạo và khám phá. Ở thời 
kỳ này, chủ nghĩa cá nhân trở nên rõ 
rệt, đặc biệt là ở tầng lớp thượng lưu, 
những người cảm nhận được tự do nhờ 
sự giàu có và quyền lực mà họ nắm giữ: 
“hoạt động kinh tế và sự sung túc mang 
lại cho họ một cảm giác của tự do và 
ý thức cá nhân” (Erich Fromm 2006: 
54).  Đây là lần đầu tiên, các giá trị như 
tính sáng tạo, khả năng tự quyết và tinh 
thần cá nhân độc lập được khẳng định 
mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự tự do mới mẻ 
này khiến con người phải đối diện với 
cảm giác cô đơn và bất an, khi họ đánh 
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mất sự an toàn mà họ đã quen từ xã hội 
phong kiến trước đó. Tình trạng ấy còn 
tồi tệ hơn ở người dân đã: “từ bỏ tình 
trạng yên ổn vốn có trước đó của mình 
để trở thành một đám đông kỳ quái, bị 
phỉnh phờ, bị đe dọa, bị thao túng và 
bị bóc lột bởi những kẻ cầm quyền” 
(Erich Fromm 2006: 54).

Thêm vào đó, tự do cá nhân trong 
thời kỳ này lại càng phức tạp và mâu 
thuẫn hơn khi các thế lực tôn giáo vẫn 
kiểm soát mạnh mẽ cuộc sống. Giáo 
hội, dù phải đối mặt với thách thức 
từ phong trào Cải cách Tin lành, vẫn 
duy trì quyền kiểm soát lớn đối với tri 
thức và tư tưởng. Tất cả tạo nên thời 
kỳ mà “tự do và bạo ngược, cá tính 
và hỗn loạn, đã đan dệt vào nhau một 
cách không thể tách rời” (Erich Fromm 
2006: 54). E.Fromm cho rằng, tự do 
thời kỳ này vừa mang lại cảm giác 
mạnh mẽ, vừa khiến con người trở nên 
cô lập, xa cách và bất ổn với chính bản 
thân mình.

Sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản 
đã tạo nên những thay đổi lớn trong 
cấu trúc xã hội và đời sống cá nhân, 
đặc biệt trong việc thúc đẩy tự do cá 
nhân và khả năng phát triển kinh tế. 
Chủ nghĩa tư bản, bằng cách đẩy mạnh 
sản xuất và giao thương, đã giải phóng 
con người khỏi sự gò bó của xã hội 
phong kiến, mở ra những cơ hội mới 

để phát triển và tạo dựng cuộc sống của 
riêng mình. Nếu ở chế độ phong kiến 
trước đây, một người khó có thể thay 
đổi địa vị của mình trong xã hội, thì 
giờ đây, anh ta có thể thử sức với các 
cơ hội để tìm cách xây dựng tương lai 
tốt đẹp hơn: “…cá nhân, nhất là thành 
viên của tầng lớp trung lưu, có cơ hội – 
mặc dù có nhiều hạn chế - thành công 
dựa vào chính phẩm chất và hành động 
của mình” (Erich Fromm 2006: 122).

Tuy nhiên, Erich Fromm chỉ ra rằng 
mục tiêu trung tâm của xã hội tư bản 
đã chuyển sang một hướng không tích 
cực, khi thay vì phát triển con người 
và giá trị cá nhân, xã hội hiện đại bị 
chi phối bởi mong muốn tích lũy tư bản 
(Xem Erich Fromm 2006: 128). Giá 
trị con người giờ đây không còn được 
định nghĩa qua khả năng sáng tạo hay 
tình yêu thương, mà qua khả năng tích 
lũy của cải và quyền lực. Con người 
trở thành một phần của bộ máy kinh tế, 
nơi mọi thứ đều được đo bằng giá trị 
tiền bạc, dẫn đến sự thay đổi lớn trong 
hệ thống giá trị. Từ việc chú trọng 
phát triển tiềm năng con người, xã 
hội đã chuyển trọng tâm sang tích lũy 
tiền của, khiến con người làm việc vì 
những mục đích ngoài cá nhân. Do đó, 
mục tiêu sống không còn là tìm kiếm ý 
nghĩa và tự do thực sự, mà là đạt được 
sự giàu có và địa vị xã hội, dẫn đến 
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việc con người chỉ được đánh giá qua 
khả năng đóng góp cho hệ thống kinh 
tế thị trường của xã hội: “Chủ nghĩa tư 
bản hiện đại cần lượng lớn những con 
người phối hợp một cách êm thuận…
những người…sẵn lòng chịu điều 
khiển, sẵn lòng làm những gì được yêu 
cầu, sẵn lòng thích ứng với guồng máy 
xã hội…” (Erich Fromm 2022a: 146).

Hạn chế của thời kỳ này đã tạo ra 
những mối đe dọa lớn đối với tự do mà 
con người cần hướng tới - một thứ tự 
do cho phép sống một cuộc đời có ý 
nghĩa, thể hiện bản thân một cách chủ 
động, sáng tạo và có trách nhiệm. Tuy 
nhiên, Erich Fromm cho rằng, trong xã 
hội hiện đại, tự do này đã bị suy giảm 
nghiêm trọng. Dưới áp lực cạnh tranh 
không ngừng để đạt thành công kinh tế, 
con người dần đánh mất bản ngã - yếu 
tố cốt lõi của tự do, dẫn đến cảm giác 
bất lực và hoài nghi về giá trị bản thân. 
Kết quả là, con người bắt đầu tìm cách 
thích nghi để tồn tại, sống theo mong 
đợi của người khác hoặc chấp nhận cô 
lập, từ đó từ bỏ cá tính và trở thành một 
thứ “về phương diện tâm lý, đó là cái 
máy, trong khi vẫn sống động về mặt 
sinh học, đã chết về phương diện cảm 
xúc và tinh thần” (Erich Fromm 2006: 
218). E.Fromm gọi những phương thức 
thoái lui này là tự do tiêu cực. Nó có ba 
dạng: chế độ độc tài, tính chất phá hoại 

và chế độ máy móc. 
Một là, chế độ độc tài.
Đây là khi con người tìm cách thoát 

khỏi sự bất an bằng cách phục tùng 
hoàn toàn một quyền lực mạnh mẽ hơn 
mình. Khi trao quyền kiểm soát bản 
thân cho người khác, con người từ bỏ 
quyền tự do cá nhân và cảm thấy an 
toàn hơn dưới sự điều khiển của một 
quyền lực bên ngoài. E.Fromm lý giải 
rằng đây là cách mà nhiều người thoát 
khỏi sự lo lắng do tự do mang lại, vì 
họ không còn phải chịu trách nhiệm về 
các quyết định của mình nữa. Sự phục 
tùng này đi kèm với hai khuynh hướng 
tâm lý chính.

Khuynh hướng thứ nhất mà ông gọi 
là Masochism là khuynh hướng mà cá 
nhân phục tùng hoàn toàn và tự nguyện 
gắn kết mình vào một quyền lực bên 
ngoài, vào người khác hoặc vào những 
thể chế hay tự nhiên Đây là một hình 
thức tự phụ thuộc và hạ thấp bản thân 
trước quyền lực mạnh mẽ. Con người 
tìm kiếm sự an toàn bằng cách gắn 
kết và hòa tan vào những lực lượng 
lớn hơn một cách mù quáng, hy vọng 
rằng điều này sẽ giúp họ tránh được 
sự cô đơn và bất an do tự do gây ra: 
“Những người này gần như đang nghe 
theo tiếng gọi của một kẻ thù nào đó 
để cư xử theo cung cách làm phương 
hại cho chính mình” (Erich Fromm 
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2006: 160-161). Ngược lại, khuynh 
hướng thứ hai mà ông gọi là Sadism 
là cá nhân áp đặt quyền lực và kiểm 
soát lên người khác. Những người 
theo khuynh hướng này tìm thấy sự 
thỏa mãn bằng cách chi phối và điều 
khiển người khác, từ đó họ cảm thấy 
mình mạnh mẽ và quan trọng. Những 
người này thường sử dụng bạo lực 
về thể chất, tinh thần, hoặc xã hội để 
củng cố quyền lực của mình. Khuynh 
hướng này không chỉ là việc muốn 
làm tổn thương người khác, mà còn 
là khát khao quyền lực tuyệt đối. 
Tuy nhiên, đằng sau sự thể hiện bên 
ngoài mạnh mẽ đó, bên trong cá nhân 
đấy là một trạng thái tâm lý ngược 
lại: “anh ta có vẻ rất mạnh mẽ và độc 
đoán, …thật khó mà nghĩ con người 
mạnh mẽ đó là một kẻ phụ thuộc vào 
chính người mà hắn khuất phục” 
(Erich Fromm 2006: 162). E.Fromm 
nhấn mạnh rằng hai khuynh hướng 
này là hai mặt của một đồng xu, và 
chúng liên kết với nhau trong các hệ 
thống độc tài. Hai khuynh hướng này 
thường xuất hiện đồng thời và có xu 
hướng cộng sinh, cùng tồn tại với 
nhau. Những người phục tùng quyền 
lực (Masochism) thường cũng có 
nhu cầu muốn kiểm soát người khác 
(Sadism) để bù đắp cho sự bất lực của 
chính mình. Những người phục tùng 

tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo 
gia tăng quyền lực. Đồng thời, các 
nhà độc tài sử dụng sự phụ thuộc của 
quần chúng để tiếp tục tích lũy quyền 
lực và duy trì sự kiểm soát.

Để minh họa sự liên kết giữa 
khuynh hướng trên trong hệ thống độc 
tài, E.Fromm đưa ra ví dụ về một người 
chồng luôn ngược đãi vợ. Mặc dù anh 
ta thường xuyên bảo rằng cô có thể rời 
khỏi nhà bất cứ lúc nào, nhưng nếu cô 
thực sự rời đi, anh ta sẽ tìm mọi cách 
để giữ cô ở lại. Cuối cùng, người vợ 
quyết định không rời đi, và chu kỳ bạo 
lực lặp lại, diễn ra liên tục. Ví dụ này 
cho thấy người chồng đóng vai trò là 
kẻ Sadism, sử dụng áp lực và kiểm soát 
để đè nén người vợ, trong khi người 
vợ thể hiện khuynh hướng Masochism, 
cam chịu và phụ thuộc vào sự áp bức 
đó. Khi mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm, 
người chồng sẽ tạm thời thỏa hiệp để 
xoa dịu sự bất an của người vợ, rồi 
vòng lặp lại tiếp diễn.

Cơ chế độc tài không chỉ tác động 
đến tâm lý cá nhân, mà còn làm thay 
đổi cả cấu trúc xã hội. Theo E.Fromm, 
trong các chế độ này, cá nhân không 
có khả năng tự đưa ra quyết định cho 
cuộc sống của mình. Họ mất đi sự tự 
chủ, thay vào đó là sự phụ thuộc vào 
quyền lực của nhà lãnh đạo, đồng thời 
trở nên bạo lực và độc đoán khi có 
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cơ hội kiểm soát người khác. Sự phụ 
thuộc vào quyền lực và áp đặt quyền 
lực lên người khác tạo ra một xã hội 
độc đoán và bất công, nơi tự do thực sự 
bị triệt tiêu.

Hai là, tính chất phá hoại.
Đây là một hình thức trốn tránh tự 

do thể hiện ở việc con người tìm kiếm 
sự giải thoát khỏi bất an và cảm giác 
bất lực thông qua hành động phá hoại. 
Trong khi chế độ độc tài hướng tới việc 
cộng sinh thì tính phá hoại thể hiện qua 
việc hủy diệt người khác hoặc tự hủy 
diệt. Fromm cho rằng khi không thể tạo 
dựng cuộc sống có ý nghĩa, con người 
thường có xu hướng phá hoại như một 
cách để giành lại quyền kiểm soát. Họ 
phản ứng với cảm giác bất lực và nghi 
ngờ giá trị bản thân bằng cách thể hiện 
sức mạnh cuối cùng qua sự phá hoại. 
Nỗi tuyệt vọng sẽ trở nên sâu sắc hơn 
khi con người cố gắng kỳ vọng thứ gì 
đó lớn nhưng lại không đạt được nó. 
Hành vi phá hoại có thể biểu hiện qua 
bạo lực vật lý, như trong các cuộc chiến 
tranh, bạo loạn hay khủng bố, khi con 
người cảm thấy bất lực trước sự phức 
tạp của xã hội. Thay vì đối diện với 
thách thức trong hành trình tìm kiếm 
tự do tích cực, họ chọn phá bỏ mọi thứ 
nhằm giảm bớt cảm giác bất lực.

Ba là, chế độ máy móc.
Hình thức tự do tiêu cực thứ ba mà 

E.Fromm mô tả này là trạng thái mà 
con người trở nên thụ động và bị điều 
khiển bởi các hệ thống kinh tế, chính 
trị và xã hội. Theo ông, ở chế độ máy 
móc này, con người không còn đóng 
vai trò là những cá nhân tự chủ, sáng 
tạo, mà bị biến thành “… bánh răng 
trong cỗ máy phân phối vĩ đại…” 
(Erich Fromm 2006: 141). Họ bị tước 
đoạt quyền kiểm soát cuộc sống của 
mình, trở thành những công cụ phục vụ 
cho mục tiêu của hệ thống mà không 
có khả năng sáng tạo hoặc tự hiện thực 
hóa mục tiêu của bản thân. Fromm 
mô tả chế độ máy móc là sự tuân theo 
máy móc, nơi mà cá nhân không còn 
khả năng tự do thực sự. Trong chế độ 
này, người ta không còn ý thức về bản 
ngã cá nhân, mà chỉ còn là những công 
cụ được lập trình để thực hiện những 
nhiệm vụ đã được định sẵn bởi các quy 
trình tự động của hệ thống.

Chế độ máy móc không chỉ là kết 
quả của sự phát triển sản xuất công 
nghiệp và chủ nghĩa tư bản, mà còn là 
hậu quả của sự tha hóa con người. Con 
người bị tách rời khỏi chính bản chất 
của mình, không còn kết nối với công 
việc mà họ làm và không còn cảm 
thấy tự hào về những gì họ tạo ra. Lao 
động, thay vì là một phương tiện để 
thể hiện bản thân và kết nối với xã hội, 
trở thành một quá trình cơ học, ở đó 
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giá trị con người được đo lường bằng 
hiệu suất và lợi nhuận. Người thợ giờ 
đây không còn quan tâm đến sản phẩm 
mà anh ta làm ra. Mục đích công việc 
lúc này chủ yếu để kiếm lợi nhuận, 
phụ thuộc vào thị trường vốn và đầu 
tư đồng vốn vào những ngành nghề có 
thể sinh lời (Xem Erich Fromm 2006: 
135). Chế độ máy móc không chỉ ảnh 
hưởng đến lao động mà còn tác động 
đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Con 
người trở thành những công cụ vô 
danh trong xã hội tiêu dùng, bị kiểm 
soát bởi các thế lực kinh tế và chính 
trị mà họ không thể kiểm soát. Tự do 
trong chế độ này chỉ là một ảo tưởng, 
khi cá nhân tưởng rằng mình đang 
sống một cuộc sống tự do, nhưng thực 
tế đang bị kiểm soát và điều khiển bởi 
các hệ thống tự động và vô hồn.

Erich Fromm cho rằng ba dạng tự 
do tiêu cực đều không giải quyết triệt 
để sự bất an và cô đơn. Những cách này 
chỉ làm con người xa rời bản sắc và sự 
tự chủ, dẫn đến tha hóa và mất kết nối. 
Ông khuyến khích mọi người tìm kiếm 
tự do tích cực, nơi con người phát triển 
bản thân và xây dựng mối quan hệ xã 
hội lành mạnh.

4. Phương hướng để đạt được tự 
do tích cực

Dựa trên những thách thức của xã 
hội hiện đại cũng như mong muốn 

xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn, 
E.Fromm cũng đề xuất phương hướng 
để đạt được tự do tích cực như sau.

Trước hết, con người cần phải lựa 
chọn được một lý tưởng sống phù hợp 
với phát triển xã hội chân chính, phù 
hợp với tiến trình phát triển của lịch 
sử loài người. Mọi lý tưởng đích thực 
đều có một điểm chung: “Chúng biểu 
lộ khao khát điều gì đó dẫu chưa đạt 
được nhưng nó thật đáng khao khát với 
mục tiêu vì sự phát triển và hạnh phúc 
cá nhân” (Erich Fromm 2006: 293). 
Lý tưởng này không chỉ là kim chỉ 
nam mà còn là nguồn động lực, giúp 
con người theo đuổi tự do một cách ý 
nghĩa, sẵn sàng hy sinh bản thân để 
đóng góp vào sự tự do chung của nhân 
loại. Ngược lại, những lý tưởng sai 
lầm, độc hại sẽ dẫn con người đi chệch 
hướng, làm họ hy sinh một cách vô lý 
và đánh mất mục tiêu phát triển chân 
chính của con người. E.Fromm cũng 
cảnh báo rằng, chúng ta cần phân biệt 
rõ giữa hai loại hy sinh: hy sinh đích 
thực và hy sinh lầm lạc. Trong hành 
trình thực hiện lý tưởng hướng tới tự 
do, con người đôi khi phải hy sinh, 
như việc từ bỏ những lợi ích cá nhân 
để chống lại quyền lực sai trái, hoặc 
từ bỏ những yếu tố vật chất để bảo vệ 
tính toàn vẹn của bản ngã tinh thần. 
Dù có đau đớn, nhưng khi cần thiết, 
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đó là sự hy sinh đích thực, mang lại ý 
nghĩa sâu sắc cho sự phát triển của cá 
nhân cũng như cho tập thể. Ngược lại, 
hy sinh lầm lạc xảy ra khi con người 
từ bỏ bản thân để phục vụ cho những 
mục tiêu bên ngoài, không mang lại 
giá trị thực sự cho họ.

Thứ hai, cần xây dựng mô hình xã 
hội phù hợp làm môi trường để nuôi 
dưỡng con người, giúp con người 
hướng tới tự do. Mô hình xã hội này 
cần lấy con người làm trung tâm phát 
triển chứ không phải là tích lũy tư bản. 
E.Fromm nhận định rằng, nỗi khao 
khát về tiền của chỉ là nhu cầu cá biệt 
trong một vài nền văn hóa nhất định 
và của cải vật chất ở một số hoàn cảnh 
kinh tế khác sẽ không quan trọng (xem 
Erich Fromm 2006: 23). Phát triển 
con người mới là mục tiêu tối thượng 
của mọi xã hội. E.Fromm khẳng định 
rằng con người chỉ có thể đạt được tự 
do đích thực khi họ làm chủ xã hội (có 
một nền dân chủ tốt) và đặt mục tiêu 
phát triển xã hội dựa trên hạnh phúc 
cá nhân, chứ không phải chạy đua theo 
của cải vật chất. Nó chỉ phục vụ cho 
cuộc sống và nhu cầu của con người: 
“chỉ khi nào con người làm chủ xã hội 
và đặt guồng máy kinh tế dưới những 
mục tiêu vì hạnh phúc và chỉ khi tích 
cực dự phần vào tiến trình xã hội, con 
người mới có thể vượt qua những gì đã 

xô đẩy mình vào sự tuyệt vọng - nỗi 
cô đơn và tâm trạng bất lực” (Erich 
Fromm 2006: 304). 

Xã hội này sẽ có những thay đổi về 
kinh tế xã hội cho phép cá nhân được 
tự do khám phá và nhận thức bản ngã. 
Mô hình này có “hệ thống kinh tế có 
kế hoạch” (Erich Fromm 2006: 300), 
phục vụ cho những mục tiêu vì nhân 
dân,  mọi người có thể “chung vai gánh 
vai trách nhiệm và vận dụng trí óc sáng 
tạo vào công việc của mình”, từ đó 
tạo dựng nên “một nhà nước của dân, 
do dân và vì dân, từ sách lược chính 
trị cho đến phạm vi kinh tế” (Erich 
Fromm 2006: 301). Để đạt được điều 
này, hệ thống xã hội cần một bộ máy 
quản lý đủ mạnh để điều hành guồng 
máy tập trung hóa, đồng thời đảm bảo 
sự phối hợp hài hòa giữa các cấp. Tất 
cả những điều đó chỉ có thể thực hiện 
được khi xã hội đặt con người và quyền 
lợi của họ vào trung tâm của mọi chính 
sách (Xem Erich Fromm 2006: 303). 
Đó là xã hội “…làm cho dân chúng tin 
tưởng rằng sức mạnh tinh thần lớn lao 
nhất của con người là khả năng tin vào 
cuộc đời, vào lẽ phải, và vào tự do như 
là sự nhận thức một cách sống động 
và tự giác của bản ngã cá nhân” (Erich 
Fromm 2006: 304).

Thứ ba, tạo điều kiện để khơi gợi, 
phát huy các tiềm năng và bản chất con 
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người. E.Fromm nhấn mạnh rằng, để 
đạt được tự do đích thực, các cá nhân 
cần phát triển bản ngã riêng và xây 
dựng một nhân cách toàn vẹn, không 
bị chi phối bởi các lực lượng bên 
ngoài: “Tự do đích thực cốt ở nơi hoạt 
động tự ý của một nhân cách toàn vẹn, 
hợp nhất” (Erich Fromm 2006: 284). 
Tính tự ý này là nền tảng của tự do 
tích cực, thể hiện sự tự do sáng tạo 
của con người theo đúng bản ngã thật 
sự của mình. Bản ngã cá nhân không 
phải là một trạng thái cố định, mà là 
một quá trình liên tục được hình thành 
qua sự tự nhận thức và đấu tranh với 
các ảnh hưởng xã hội. E.Fromm cho 
rằng con người trong xã hội hiện đại 
dễ bị lạc lối bởi những ràng buộc xã 
hội tinh vi. Sự phát triển của truyền 
thông và công nghệ đã làm con người 
ngày càng xa rời bản ngã của mình, dễ 
bị cuốn vào các tiêu chuẩn xã hội và 
đánh mất bản sắc cá nhân. Tính tự ý 
này, theo Fromm, chính là nguồn cội 
của hạnh phúc chân thực: “chúng ta 
có thể thấy trong những khoảng khắc 
nào đó, tính tự động cũng đồng thời 
là những giây phút đem lại hạnh phúc 
đích thực của chúng ta” (Erich Fromm 
2006: 287). Fromm nhấn mạnh rằng, 
để thoát khỏi sự cô lập và mất kết nối, 
con người cần nuôi dưỡng, khôi phục 
tính tự giác qua việc sống sáng tạo, 

độc lập và hòa hợp với xã hội tiến bộ 
và thiên nhiên. Tính tự giác không chỉ 
giúp con người vượt qua sự áp đặt từ 
bên ngoài, mà còn mở ra cơ hội tự thể 
hiện và tham gia tích cực vào các hoạt 
động xã hội. Chỉ khi các cá nhân có thể 
hành động theo giá trị và mong muốn 
chân thực của mình, họ mới tránh khỏi 
sự “tha hóa” - trạng thái mà con người 
bị biến thành những công cụ vô danh 
trong nền sản xuất công nghiệp của xã 
hội tư bản. Như vậy, một nền dân chủ 
phù hợp, mang đến sự tự chủ và độc 
lập cho con người trong tư tưởng và 
hành động chính là điều kiện cần thiết 
để con người vượt qua ràng buộc và 
sống một cuộc đời tự do, ý nghĩa và 
sáng tạo. 

E.Fromm cũng quan tâm tới sự hòa 
hợp giữa bản ngã cá nhân và xã hội. 
Ông không ủng hộ sự cô lập của cá nhân 
khỏi xã hội, ngược lại, ông tin rằng sự 
kết nối với xã hội là yếu tố cốt lõi giúp 
cá nhân phát triển một cách toàn diện. 
Tuy nhiên, sự kết nối này phải xuất 
phát từ tình yêu chân thành và sự hợp 
tác tự nguyện, không phải từ sự ràng 
buộc hoặc áp đặt. Ông cho rằng, đó là 
một dạng tự do tích cực, là kiểu tình 
yêu giữa người và người “không phải 
thứ tình yêu chiếm đoạt kẻ khác, mà 
là tình yêu thương chân thành, trong 
sự hòa hợp bản thân với tha nhân trên 
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cơ sở không đánh mất cái tôi cái nhân” 
(Erich Fromm 2006: 288). 

Để xây dựng được những yếu tố 
trên, E.Fromm đề xuất cải cách giáo 
dục để khuyến khích sự sáng tạo và 
phát triển cá nhân. Ông cho rằng giáo 
dục không chỉ là truyền đạt kiến thức 
mà cần rèn luyện con người suy nghĩ, 
tự chủ, và khám phá bản thân trong mối 
quan hệ hai chiều với xã hội. Ngoài 
ra, các cá nhân phải tích cực tham gia 
vào các hoạt động xã hội để phát triển 
bản thân và cộng đồng. Bên cạnh đó, 
cần xây dựng cho con người trong xã 
hội trách nhiệm cá nhân và khả năng 
đương đầu với sự cô đơn. Một phần 
quan trọng trong tư tưởng của Fromm 
về tự do tích cực là trách nhiệm cá 
nhân. Ông cho rằng con người không 
thể thực sự tự do nếu họ không tự chịu 
trách nhiệm cho cuộc sống của mình. 
Tự do không chỉ là quyền lợi mà còn đi 
kèm với trách nhiệm đối với chính bản 
thân, với những lựa chọn và hành động 
của mình. 

Sau cùng, trên con đường tiến đến 
tự do tích cực, các cá nhân cần dũng 
cảm đối diện và vượt qua sự cô đơn – 
kết quả tất yếu của việc thoát khỏi các 
ràng buộc xã hội truyền thống. Sự cô 
đơn mang lại bất an và cảm giác lạc 
lõng, nhưng E.Fromm nhấn mạnh rằng, 
thay vì trốn chạy, con người nên chấp 

nhận nó như một phần tất yếu trong quá 
trình tìm kiếm tự do. Lao động là chìa 
khóa giúp giải thoát khỏi cô đơn và bất 
lực, đồng thời mang lại ý nghĩa cho 
cuộc sống. Thông qua lao động sáng 
tạo, con người không chỉ góp phần xây 
dựng xã hội tốt đẹp hơn, mà còn phát 
triển bản thân, trở thành những cá nhân 
tự do và độc lập thực sự. 

5. Kết luận
Quan điểm về tự do của E.Fromm 

đã đưa đến cho chúng ta một góc nhìn 
độc đáo về tự do cá nhân trong xã hội 
hiện đại. Ông đã làm tốt trong việc 
kế thừa những hạt nhân hợp lý của 
S.Freud trong những phân tích về các 
yếu tố tâm lý người khi đối diện với 
tự do tiêu cực, đặc biệt là những căng 
thẳng giữa bản năng và quy tắc. Những 
quan điểm phê phán xã hội hiện đại 
mà ông kế thừa của C.Mác cũng giúp 
ông khắc họa được sự tự do giả tạo mà 
chủ nghĩa tư bản mang đến. Ý tưởng 
về tự do tiêu cực và tự do tích cực giải 
thích vì sao con người trong xã hội 
hiện đại bị cô đơn và bất an, cũng như 
lý giải lý do của nhiều vấn nạn trong 
xã hội. Tuy nhiên, những lập luận của 
ông về hai phương diện tự do đang bị 
thiên lệch vào các yếu tố tâm lý và sự 
phát triển bản ngã cá nhân, mà ít chú 
trọng đến các điều kiện vật chất và bất 
bình đẳng kinh tế vốn có tác động lớn 
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đến tự do của con người. Thêm vào 
đó, những giải pháp mà ông đề cập 
tới còn trừu tượng, chưa đưa ra những 
bước đi cụ thể để giải quyết các vấn 
đề xã hội thực tiễn. Ngoài ra, ông có 
góc nhìn chủ quan trong việc lý tưởng 
hóa các mối quan hệ xã hội mà bỏ qua 
những xung đột nội tại có thể phát sinh 
khi cá nhân theo đuổi tự do trong một 
thế giới đa dạng và phức tạp.

Dù vậy, quan điểm của E.Fromm 
về tự do cá nhân trong xã hội hiện đại 
là một tham khảo có những giá trị nhất 
định cho quá trình phát triển xã hội 
tại Việt Nam. Qua việc nghiên cứu và 
phân tích, chúng ta có thể thấy được 
bức tranh tổng thể về quá trình phát 
triển tự do cá nhân, đồng thời hiểu rõ 
hơn những vấn đề, như mất kết nối 
xã hội, bất công, và sự gia tăng của 
chủ nghĩa vật chất đang đè nặng lên 
xã hội, đẩy nhiều người vào trạng thái 
tự do tiêu cực, nơi họ chỉ thoát khỏi 
áp lực nhất thời mà không thực sự 
phát triển bản thân hay khả năng sáng 
tạo. E.Fromm nhấn mạnh rằng giải 
pháp cốt lõi nằm ở việc phát triển con 
người toàn diện, thông qua những cải 
cách sâu rộng về giáo dục, lao động và 
chính sách xã hội, nhằm xây dựng một 
xã hội nơi các cá nhân thực sự tự do, 
sáng tạo và có khả năng kết nối với 
cộng đồng để phát triển bản thân cũng 

như đóng góp cho xã hội. Những giải 
pháp này có tính chất gợi mở và tham 
khảo đối với quá trình phát triển của 
Việt Nam.

Đồng thời, từ quan điểm của E. Fromm 
về tự do, bài học được rút ra là phát 
triển quốc gia không chỉ tập trung vào 
tăng trưởng kinh tế mà còn cần chú 
trọng đến các giá trị tinh thần và xã 
hội. Xây dựng một xã hội bền vững 
đòi hỏi không chỉ cải thiện đời sống 
vật chất, mà còn phải nuôi dưỡng các 
giá trị văn hóa và tinh thần, giúp mỗi 
cá nhân tìm thấy ý nghĩa trong công 
việc và cuộc sống. Chỉ khi đó, kinh 
tế - xã hội mới có thể phát triển hài 
hòa và bền vững, tạo điều kiện cho 
con người đóng góp cho sự phát triển 
chung mà không đánh mất bản sắc và 
giá trị cá nhân của mình.
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