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1. Mở đầu 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) - Anh 

hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Danh 
nhân văn hóa thế giới; người thầy vĩ đại của 
cách mạng Việt Nam; người sáng lập, tổ chức, 
rèn luyện Đảng, Nhà nước Việt Nam; chiến sĩ 
lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế; người 
bạn lớn của nhân dân các dân tộc trên thế giới. 
Từ đầu thế kỷ XX, với việc tìm ra con đường 
đúng đắn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng 
của dân tộc, con đường độc lập dân tộc và 
CNXH, Người đã mở ra thời đại Hồ Chí Minh: 
chấm dứt lịch sử phong kiến - thuộc địa; gắn 
cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, 
dân tộc với quốc tế; đưa Việt Nam tiến vào kỷ 
nguyên độc lập, tự do, xây dựng CNXH. Đồng 
thời, Người cũng sáng tạo ra trường phái ngoại 
giao Hồ Chí Minh, mang đậm dấu ấn độc đáo 
và hiệu quả.  

Trường phái là nội dung và cách thức thực 
hành hoạt động học thuật, chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội... của một đội ngũ những người 
cùng chí hướng và phương pháp luận do một 
nhân vật đứng đầu hướng đạo, làm mẫu, tổ 
chức, rèn luyện. Trong nhiều trường hợp, 
trường phái gắn với tư tưởng và hệ tư tưởng; 
với khuynh hướng, xu hướng lịch sử; với thiết 
chế giáo dục, đào tạo... 

Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh có cơ 
sở lý luận vững chắc, cơ sở thực tiễn phong phú 
đã được kiểm nghiệm, tạo nên những đặc trưng, 
bản sắc như: hòa hiếu, làm bạn với tất cả các 
nước; độc lập, tự chủ và đoàn kết, hợp tác quốc 
tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại; chân thành, tình nghĩa, thủy chung, “giúp 
bạn là giúp mình”, tôn trọng đạo lý trong quan 
hệ đối ngoại; “dĩ bất biến, ứng vạn biến”... 
Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh tạo ra sức 
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mạnh thời đại hùng hậu, kết hợp với sức mạnh 
dân tộc to lớn bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Ngày nay, công cuộc đổi mới là sự tiếp nối 
hành trình của thời đại Hồ Chí Minh, trường 
phái ngoại giao Hồ Chí Minh vì dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh để Việt 
Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” 
như khát vọng cao đẹp của Người. 

2. Nội dung 
2.1. Nền ngoại giao 

vì hòa bình, độc lập, tự 
chủ, toàn diện, hiện đại 

Là chiến sĩ cộng sản 
mẫu mực, Hồ Chí Minh 
luôn nhất quán trong 
nhận thức và hành động: 
cách mạng XHCN 
mang bản chất hòa bình, 
nhưng không phải là 
một thứ hòa bình giả 
hiệu, mong manh, mà phải là một nền hòa bình 
chân chính, vững chắc, dựa trên độc lập dân tộc, 
chủ quyền quốc gia, công lý và nhân phẩm.  

Trong những năm đầu của Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã tranh thủ đến cả những cơ hội nhỏ nhất để 
bảo vệ nền hòa bình, kể cả phải nhượng bộ, thỏa 
hiệp với đối phương. Đến khi không còn cơ hội 
nào nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới kêu gọi 
Toàn quốc kháng chiến, thà hy sinh tất cả, nhất 
định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ.  

Với chính quyền Mỹ, Hồ Chí Minh thể hiện 
rõ lập trường hòa bình: “Chúng tôi không đánh 
nước Mỹ. Chúng tôi không phạm một hành 
động đối địch nào vào lãnh thổ của các ông... 
Trong khi những hành động chiến tranh còn tiếp 
diễn thì các ông đừng mong đợi chúng tôi đến 

bàn thương lượng. Làm như vậy không phải là 
thương lượng một giải pháp mà đó là đi xin hòa 
bình, là đầu hàng. Đó là điều chúng tôi không 
bao giờ làm”(1). Cho đến những ngày cuối cùng 
của cuộc đời, dù đang bệnh nặng, trong lá thư 
viết trả lời Tổng thống Mỹ R.Níchxơn ngày 25-
8-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn khẳng định: 
“Nhân dân Việt Nam rất tha thiết với hòa bình, 
nhưng hòa bình thật sự không thể tách khỏi độc 

lập thật sự. Vì đế quốc 
Mỹ xâm lược Việt Nam, 
cho nên nhân dân Việt 
Nam phải chống lại để 
bảo vệ độc lập và gìn giữ 
hòa bình”(2). Người còn 
bày tỏ: “Tôi sẽ rất sung 
sướng được đón tiếp 
Tổng thống Mỹ đến đây 
một cách hòa bình. 
Chúng tôi chìa bàn tay 
hữu nghị với bất kỳ quốc 

gia nào thừa nhận Việt Nam là một nước tự do 
và độc lập”(3). 
Độc lập, tự chủ là tư duy nổi bật, nhất quán 

của nhà chính trị Hồ Chí Minh. Độc lập là 
không phụ thuộc, bắt chước, sao chép, giáo 
điều. Tự chủ là chủ động, tự mình quyết định 
hành động của mình, tự chịu trách nhiệm trước 
nhân dân, biết làm chủ bản thân và công việc.  

Trong quan hệ quốc tế và đối ngoại, Hồ Chí 
Minh khẳng định: “Độc lập mà không có quân 
đội riêng, ngoại giao riêng, kinh tế riêng. Nhân 
dân Việt Nam quyết không thèm thứ thống nhất 
và độc lập giả hiệu ấy”(4). Đối với quan hệ giữa 
các đảng thuộc phong trào cộng sản, công nhân 
quốc tế, Người xác định: “Các đảng dù lớn dù 
nhỏ đều độc lập và bình đẳng, đồng thời đoàn 
kết nhất trí giúp đỡ lẫn nhau”(5). “Liên Xô và 
Trung Quốc ra sức giúp đỡ ta một cách vô tư, 

Là chiến sĩ cộng sản mẫu mực, Hồ Chí 
Minh luôn nhất quán trong nhận thức và 
hành động: cách mạng XHCN mang bản 
chất hòa bình, nhưng không phải là một 
thứ hòa bình giả hiệu, mong manh, mà 
phải là một nền hòa bình chân chính, 
vững chắc, dựa trên độc lập dân tộc, chủ 
quyền quốc gia, công lý và nhân phẩm. 
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khảng khái, để chúng ta có thêm điều kiện tự 
lực cánh sinh”(6). Người cũng nhiều lần căn dặn: 
“Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi 
chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng 
được độc lập”(7). 

2.2. Nền ngoại giao của đoàn kết, hữu nghị, 
hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng 

Hồ Chí Minh trưởng thành trong phong trào 
cộng sản quốc tế; là lãnh tụ của cách mạng vô 
sản, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt 
Nam. Tuy nhiên, Người không bao giờ thụ 
động, sao chép lý luận và thực tiễn của phong 
trào cộng sản quốc tế vào đường lối đối nội và 
đối ngoại của Việt Nam, mà luôn vận dụng một 
cách phù hợp và thông qua đó góp phần bổ 
sung, phát triển lý luận cộng sản. Tư tưởng 
ngoại giao Hồ Chí Minh đã vượt qua khuôn 
mẫu đấu tranh giai cấp cứng nhắc của không ít 
đội ngũ cộng sản thế kỷ XX, hình thành nền 
ngoại giao hiện đại của đoàn kết, hữu nghị, hợp 
tác và hội nhập quốc tế sâu rộng ngay trong bối 
cảnh đối đầu gay gắt giữa hai hệ thống XHCN 
và tư bản chủ nghĩa, giữa Đông và Tây. 

Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã gửi thông điệp cho 
Chính phủ Pháp, các nước Đồng minh và Liên 
hợp quốc, khẳng định nước Việt Nam mới sẵn 
sàng hợp tác với các nước trong việc kiến thiết 
quốc gia và xây dựng một thế giới tốt đẹp: “Bất 
kỳ nước nào (gồm cả nước Pháp) thật thà muốn 
đưa tư bản đến kinh doanh ở Việt Nam, với mục 
đích làm lợi cho cả hai bên, thì Việt Nam sẽ rất 
hoan nghênh”(8).  

Ngay từ buổi đầu thành lập nước, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã tuyên bố Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa sẵn sàng “làm bạn với tất cả mọi nước 
dân chủ và không gây thù oán với một ai”(9), 
được thể hiện nhất quán, cụ thể: 

1- Đối với Lào và Miên, nước Việt Nam tôn 
trọng nền độc lập của hai nước đó và bày tỏ lòng 

mong muốn hợp tác trên cơ sở bình đẳng tuyệt 
đối giữa các nước có chủ quyền. 

2- Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam 
sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác 
trong mọi lĩnh vực: 

a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận 
lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật 
nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của 
mình. 

b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các 
cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc 
buôn bán và quá cảnh quốc tế. 

c) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi 
tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo 
của Liên hợp quốc. 

d) Nước Việt Nam sẵn sàng ký kết với các 
lực lượng hải quân, lục quân trong khuôn khổ 
của Liên hợp quốc những hiệp định an ninh 
đặc biệt(10)... 

Hồ Chí Minh lên án quân xâm lược hiếu 
chiến ở nhiều quốc gia vi phạm Hiến chương 
Đại Tây Dương và Hiến chương Xan 
Phranxítcô, đồng thời thể hiện mong muốn 
thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì hòa bình 
và thịnh vượng chung. Ngày 14-1-1946, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã có điện văn gửi Chủ tịch 
Đại hội đồng Liên hợp quốc và đại diện một 
số nước tại Đại hội đồng khẳng định trách 
nhiệm và sự đóng góp quan trọng, có ích của 
Việt Nam trong việc “giải quyết một cách 
nhanh chóng và hòa bình cho các vấn đề ở 
Đông Nam Á châu hiện nay”(11); “chúng tôi 
hợp tác với các quốc gia khác trong việc xây 
dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn và một nền 
hòa bình bền vững”(12). Tháng 12-1946, Hồ Chí 
Minh nêu rõ trong Lời kêu gọi Liên hợp quốc: 
“Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn 
sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác 
trong mọi lĩnh vực”(13).  

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - Số 570 (8/2025)



Trong Lời tuyên bố của Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa cùng Chính phủ các 
nước trên thế giới, ngày 14-1-1950, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khẳng định: “Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng đặt quan hệ ngoại 
giao với Chính phủ nước nào trọng quyền bình 
đẳng, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc gia 
của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hòa 
bình và xây đắp dân chủ thế giới”(14).  

2.3. Nền ngoại giao cách mạng với chủ 
nghĩa quốc tế chân chính 

 Giai cấp vô sản khác hẳn các giai cấp khác 
trong lịch sử loài người ở chỗ, chỉ giải phóng 
được mình khi đồng thời giải phóng toàn xã 
hội. Sự nghiệp cách mạng vô sản chỉ thành 
công khi giai cấp vô sản toàn thế giới biết đoàn 
kết, liên minh chiến đấu và chiến thắng giai cấp 
tư sản toàn thế giới. Khi xây dựng học thuyết 
cho sự nghiệp giải phóng của giai cấp vô sản, 
các nhà kinh điển C.Mác và Ph.Ăngghen đã xác 
lập khẩu hiệu: “Vô sản toàn thế giới, đoàn kết 
lại!”. Trong điều kiện mới đầu thế kỷ XX, lãnh 
tụ V.I.Lênin bổ sung khẩu hiệu mang tính chiến 
lược ấy thành: “Vô sản toàn thế giới và các dân 
tộc bị áp bức, đoàn kết lại!”. Ngọn cờ của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản do các nhà kinh điển dựng 
lên được đội ngũ lãnh tụ cách mạng trên thế 
giới kế thừa, vận dụng, phát triển rất sinh động. 
Tiêu biểu là trường hợp Nguyễn Ái Quốc - Hồ 
Chí Minh. 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh có đóng góp 
to lớn đối với thế giới ngay từ đầu thế kỷ XX 
trong nhận thức và thực tiễn giải quyết vấn đề 
thuộc địa. Người không nhìn nhận giản đơn vấn 
đề thuộc địa chỉ là vấn đề nông dân; cũng không 
máy móc nhận thức vấn đề thuộc địa hoàn toàn 
là vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp. Thực 
chất của vấn đề thuộc địa là vấn đề dân tộc thuộc 
địa, là đấu tranh xóa bỏ ách thống trị của chủ 

nghĩa thực dân, là cách mạng giải phóng dân 
tộc. Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên phát hiện 
chủ nghĩa thực dân như con đỉa hai vòi, một vòi 
bám vào khai thác thuộc địa, một vòi bám vào 
bóc lột lao động ở chính quốc; muốn tiêu diệt 
con quái vật này, phải cắt đứt cả hai chiếc vòi, 
trong đó chiếc vòi ở thuộc địa có khả năng cắt 
bỏ trước. Cách mạng giải phóng thuộc địa có 
thể nổ ra trước và cần đi trước cách mạng vô sản 
ở chính quốc; là bộ phận hữu cơ của cách mạng 
thế giới. Đây chính là nội dung độc đáo của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản Hồ Chí Minh. 

Suốt 30 năm bôn ba khắp năm châu vừa lao 
động, học tập và hoạt động cách mạng, Hồ Chí 
Minh nhận thức sâu sắc về bức tranh chung của 
thế giới trong thời đại đế quốc chủ nghĩa: “dù 
màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai 
giống người: giống người bóc lột và giống 
người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình 
hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản”(15). 
Trên cơ sở ấy, Người vạch ra quy luật: “vận 
mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là 
vận mệnh của giai cấp vô sản ở các nước đi xâm 
lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai 
cấp bị áp bức ở các thuộc địa”(16). 
Được Quốc tế Cộng sản giao nhiệm vụ chủ 

trì thành lập chính đảng cộng sản ở Việt Nam, 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp soạn thảo 
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của 
Đảng, trong đó vạch rõ: “Phải đồng tuyên 
truyền và thực hành liên lạc với bị áp bức dân 
tộc và vô sản giai cấp thế giới, nhất là vô sản 
giai cấp Pháp”(17). 

Nét đắc sắc trong chủ nghĩa quốc tế vô sản 
Hồ Chí Minh là nhận thức đúng đắn về chủ 
nghĩa dân tộc và mối quan hệ giữa vấn đề giai 
cấp với vấn đề dân tộc trong sự nghiệp cách 
mạng vô sản. Đối với châu Âu và các quốc gia 
phát triển phương Tây, các lực lượng dân tộc đã 
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hết vai trò tích cực và các chính phủ tư sản đã 
biến chủ nghĩa dân tộc thành chủ nghĩa dân tộc 
tư sản tuyên truyền về sự ưu việt của dân tộc 
này so với các dân tộc khác, reo rắc thù hằn dân 
tộc, sắc tộc. Ở phương Đông, nơi chưa có sự 
phân hóa giai cấp đến đỉnh cao, tình hình lại 
khác hẳn. Nhiều lực lượng dân tộc còn đầy tiềm 
năng tích cực mà cách mạng phải giành lấy, tổ 
chức họ thành đội ngũ đấu tranh chống phong 
kiến, thực dân, đế quốc.  

Lãnh tụ Hồ Chí Minh và cách mạng Việt 
Nam vừa được tận hưởng sự giúp đỡ quý báu 
của tình hữu ái vô sản và cũng phải chứng kiến 
sự bất hòa xót xa giữa các đảng cộng sản anh 
em. Trong bối cảnh đó, Người đã dày công giáo 
dục cán bộ, đảng viên mối quan hệ giữa các 
đảng cộng sản, công nhân cũng như giữa các tổ 
chức dân chủ, tiến bộ trên thế giới dựa trên nền 
tảng chủ nghĩa quốc tế vô sản là một tất yếu 
trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản đế quốc đã trở 
thành lực lượng quốc tế; nguyên tắc giữ vững 
tính độc lập tự chủ trên tinh thần quốc tế chân 
chính; nhận thức sâu sắc rằng “giúp nhân dân 
nước bạn tức là mình tự giúp mình”; bảo đảm 
nguyên tắc “tôn trọng chủ quyền, tôn trọng 
phong tục tập quán, kính yêu nhân dân của 
nước bạn”.  

Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phương châm 
“có lý”, “có tình” trong quan hệ quốc tế giữa các 
đảng cộng sản, công nhân. “Có lý” trước hết là 
tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, xuất phát từ lợi ích chung của cách 
mạng thế giới. “Có tình” là sự thông cảm, tôn 
trọng nhau trên tinh thần, tình cảm của những 
người cùng chung lý tưởng, mục tiêu đấu tranh, 
khắc phục tư tưởng nước lớn, đảng lớn. “Có lý”, 
“có tình” là biểu hiện sinh động của chủ nghĩa 
nhân văn Hồ Chí Minh, chủ nghĩa nhân văn 
cộng sản chủ nghĩa.  

2.4. Nền ngoại giao “Dĩ bất biến, ứng 
vạn biến” 

Ngày 31-5-1946, trước khi lên đường sang 
Pháp dự hội nghị Phôngtennơblô, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tin tưởng trao quyền Quyền Chủ tịch 
nước cho Cụ Huỳnh Thúc Kháng: “Tôi vì 
nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở 
nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy ở cụ cùng với anh 
em giải quyết cho. Mong cụ “dĩ bất biến ứng 
vạn biến””(18). Từ đó, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” 
trở thành nguyên tắc vàng của nền ngoại giao 
Việt Nam.“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là lấy cái 
không thể thay đổi (bất biến) để ứng phó với 
muôn sự thay đổi (vạn biến).  

Mục tiêu “bất biến” của Việt Nam đã được 
chính Người nêu rõ: “Tôi chỉ có một ham muốn, 
ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được 
độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào 
ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học 
hành”(19), là độc lập dân tộc và CNXH; là chủ 
quyền quốc gia, thống nhất đất nước, toàn vẹn 
lãnh thổ. Còn lại, tất cả là “vạn biến” linh hoạt, 
mềm dẻo... 

Việt Nam là nước nhỏ, trong thời gian dài là 
quốc gia chậm phát triển; mặt khác, lại thường 
xuyên phải đương đầu với các thế lực xâm lược 
hùng mạnh nhất thế giới. Vị thế và hoàn cảnh 
đặc thù như vậy đặt ra yêu cầu đối với lãnh tụ, 
lãnh đạo Việt Nam phải vừa kiên định những 
mục tiêu chiến lược và linh hoạt trong sách lược, 
phù hợp với từng vụ việc, bối cảnh, đối tác, đối 
tượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương 
mẫu mực, đã tạo lập phong cách “dĩ bất biến, 
ứng vạn biến” cho nền ngoại giao Việt Nam 
trong thời đại mang tên Người. 

Trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” 
những năm 1945-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã thể hiện thiên tài ngoại giao: tạm thời nhân 
nhượng, thỏa hiệp với Pháp, không để quân đội 
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Anh vào giải giáp quân phiệt Nhật, đuổi 20 vạn 
quân Tưởng về nước bằng việc ký với Pháp 
Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và Tạm ước 
ngày 14-9-1946. 

 Hiệp định Sơ bộ công nhận Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do trong Liên 
bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp 
Pháp, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài 
chính riêng; đồng ý thực hiện trưng cầu dân 
ý tại Nam Kỳ về việc tái thống nhất với Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Đổi lại, Chính phủ ta 
đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc 
thay thế cho 200.000 quân Trung Hoa Quốc dân 
Đảng để giải giáp quân Nhật. Số quân này phải 
rút hết khỏi Việt Nam trong vòng 5 năm. Hai 
bên thực hiện ngừng bắn, giữ nguyên quân đội 
tại vị trí hiện thời để đàm phán về chế độ tương 
lai của Đông Dương, về quan hệ ngoại giao giữa 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước ngoài, 
những quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp ở 
Việt Nam... 

Sau bế tắc của Hội nghị Phôngtennơblô, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa ký với Bộ trưởng Hải ngoại 
Pháp Marius Moutet Tạm ước Việt - Pháp 
khẳng định hai bên tôn trọng tinh thần và một 
số điều khoản của Hiệp định Sơ bộ 6-3, nhất là 
các điều liên quan đến vị thế độc lập của Việt 
Nam trong Liên hiệp Pháp, cam kết quyền tự 
do, dân chủ ở Nam Bộ... Hai bên sẽ đình chỉ hết 
mọi hành động xung đột và võ lực ở Nam Bộ từ 
ngày 30-10-1946; tôn trọng các quyền tự do dân 
chủ; sẽ quyết định thể thức về trưng cầu dân ý 
ở Nam Bộ. Pháp sẽ thả những người yêu nước 
Việt Nam bị bắt giữ; Việt Nam sẽ trả lại các tài 
sản của người Pháp đã bị tịch thu, sẽ tôn trọng 
tài sản và cơ sở kinh tế của người Pháp và cho 
phép họ hưởng các quyền tự do tương tự như 
các công dân Việt Nam kể cả quyền tự do kinh 

doanh và sẽ ưu tiên sử dụng các cố vấn và 
chuyên gia Pháp; Việt Nam sẽ cho phép các cơ 
quan giáo dục, khoa học Pháp được tự do hoạt 
động, trả lại Viện Paster ở Hà Nội cho Pháp; 
Việt Nam đồng ý coi đồng bạc Đông Dương là 
đồng tiền duy nhất cho toàn Đông Dương và 
đồng ý sẽ lập một liên minh hải quan với các 
thành viên khác của Liên bang Đông Dương... 

Tạm ước 14-9 đưa ra những nhân nhượng cao 
nhất về kinh tế, thương mại mà Chính phủ Việt 
Nam có thể dành cho Pháp. Nếu Hiệp định Sơ 
bộ giúp ta phân hóa hàng ngũ đối phương, loại 
bớt kẻ thù, tránh cùng lúc đối phó với nhiều kẻ 
thù, thì Tạm ước thể hiện rõ kế trì hoãn, tạo điều 
kiện tiếp tục củng cố chính quyền cách mạng 
non trẻ, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng 
chiến lâu dài không thể tránh khỏi. Tạm ước 14-
9 cũng là thiện chí cứu vãn hòa hoãn, tránh một 
sự đổ vỡ hoàn toàn quan hệ giữa hai nước, duy 
trì khả năng tiếp tục thương lượng hòa bình về 
một giải pháp song phương về sau. 

Phong cách ngoại giao “Dĩ bất biến, ứng vạn 
biến” tiếp tục tỏa sáng trong các giai đoạn tiếp 
theo của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần 
xây dựng nghệ thuật giành thắng lợi từng bước, 
tiến tới thắng lợi hoàn toàn, “vừa đánh, vừa 
đàm” để làm cho “Mỹ cút” trước tiên và đánh 
cho “ngụy nhào” sau đó... Cao hơn nữa, chính 
phong cách ngoại giao đặc sắc ấy đã bảo đảm 
cho cách mạng Việt Nam sức mạnh thời đại to 
lớn ngay cả ở những thời điểm xảy ra bất đồng 
nghiêm trọng giữa các lực lượng cộng sản chủ 
chốt. Cả thế giới, từ cánh tả đến cánh hữu, từ 
cộng sản đến dân tộc tiến bộ, từ phương Tây 
trung tâm của chủ nghĩa tư bản đến ngoại vi Á, 
Phi, Mỹ - Latinh rộng lớn... kết thành một mặt 
trận đoàn kết ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh 
chống thực dân, đế quốc. Sự kiện độc nhất vô 
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nhị này trong nền chính trị thế giới thế kỷ XX 
thể hiện giá trị vượt thời gian của nền ngoại giao 
Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng, 
Nhà nước đã kế thừa, vận dụng và phát triển 
sáng tạo trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh 
lên tầm cao mới; thực hiện đường lối ngoại giao 
hòa bình, độc lập tự chủ, hợp tác và phát triển, 
đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối 
ngoại với tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin 
cậy và thành viên chủ động, có trách nhiệm 
trong cộng đồng quốc tế. Nền ngoại giao Việt 
Nam đã tiên phong trong sứ mệnh tạo lập môi 
trường quốc tế hòa bình, ổn định; bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây 
dựng hệ thống quan hệ quốc tế rộng mở, có 
chiều sâu; thu hút nhiều nguồn lực quan trọng, 
không thể thiếu cho sự phát triển đất nước và 
nâng cao vị thế, uy tín của quốc gia dân tộc trên 
trường quốc tế. Đó là nền ngoại giao cách mạng 
trong thế giới ngày nay, vừa kiên định mục tiêu, 
bản chất XHCN; phù hợp với các xu thế lớn của 
thế giới đương đại cũng như các điều kiện cụ 
thể của đất nước và mang đậm bản sắc của 
trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh trong thời 
đại mới. 

3. Kết luận 
Đối ngoại là sự tiếp nối của đối nội, bằng nội 

dung và phương thức khác. Sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở Việt Nam 
được thực hiện trong điều kiện của một quốc gia 
phong kiến - thuộc địa phương Đông, chậm phát 
triển và trong bối cảnh thời đại khác xa so với 
dự cảm của các nhà kinh điển C.Mác, 
Ph.Ăngghen và cũng không như hoàn cảnh của 
nước Nga Xô viết của V.I.Lênin đầu thế kỷ XX. 
Bởi vậy, lịch sử đặt ra cho lãnh tụ Hồ Chí Minh 
sứ mệnh khai mở một nền ngoại giao thích hợp 
nhằm mang lại nhân tố quốc tế tích cực và điều 

kiện thuận lợi cho cách mạng trong nước. Vị 
lãnh tụ thiên tài đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả 
đòi hỏi ấy bằng trường phái ngoại giao đặc sắc 
Việt Nam trong thời đại độc lập dân tộc và 
CNXH, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xác 
định là trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh - 
trường phái ngoại giao Việt Nam trong thời đại 
Hồ Chí Minh. Trường phái ngoại giao mang tên 
Người đã tiên phong gắn kết dân tộc với thời 
đại; Việt Nam với thế giới; thế giới với Việt 
Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước 
kia và đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Di 
sản vô giá mang tên Hồ Chí Minh trở thành giá 
trị chung cho nền ngoại giao chân chính của các 
dân tộc ngày nay trong sự nghiệp xây dựng một 
thế giới hòa bình, độc lập, dân chủ, hợp tác và 
phát triển r 
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